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GENÇLİĞE | 
CAN GÜVENLİĞİ VE 


LE mg 


OGRENIM 


Geçtiğimiz günlerde gençliğ ilgilendiren en önemli sorun fa şist saldırıların ulaştığı tehlike li boyutlar yüzünden öğrenim özgürlüğünün ve can güvenliğinin ortadan kalkmasının had safhaya gelmesi olmuştur. Komandolar okullarda terör havası estirmeye devam ediyorlar. Özünde bu saldırılar başlı başına bir olay değildir. Kurulduğu günden bu yana demokratik öğrenci hareketine bütün gücüyle salliran gerici faşist karması MC 


ortak düşmana karşı eylem 


birliği 


İçinde bulunduğumuz günlerde, açılan okulların hemen hemen tümü, ya faşist işgal altindadır, ya da faşist saldırıların sürekli hedefi durumundadırlar. 
Bu somut durum, ilerici öğrencilerin okullarda yürüttüğü demckratik savaşımın bazı yanları üzerinde durmayı gerektirmektedir. 

Her şeyden önce, şu saptama yı yapmak zorundayız: Bazı okulların somut sorunları dışında, ilerici öğrenciler okulların kapalı olmasını arzulamazlar. Çünkü, geniş öğrenci kitlesi ile kaynaşabilmenin, onları demokratik üniversite savaşımı içerisine çekip politize etmenin yolu, okulların açılmasından geçer. Buna karşılık, faşist çeteler, hiç bir zaman bir kitle temeli yaratamadıkları için ya saldırılarla okulları kapettirmeanın yollarını aramakta, 


bunu gerçekleştiremedikleri takdirde ise silahlı, zorbalıkla okul-Devamı Sayfa 11.de. 


nin ilerici yurtsever gençlik üze rindeki baskı ve terör politika sının bir parçasıdır. Bu politika her geçen gün yeni bir biçime *bürünmekte yeni baskı yöntemleri geliştirilmektedir. 

MC'nin çok yönlü saldırıları bu günde eskisinden daha yoğun olarak sürdürülüyor. Okulların kapatılmasını bahane ederek Üniversitelere el koyma yollarını zorluyorlar. Bilindiği gibi 
12 Mart faşist biçimli sıkıyönetim döneminde yürürlüğe giren 


YURTSEVER 


Ep 


Üniversiteler Yasası okul yöne timlerinin aldığı kapatma karar ları karşısında hükümetlere üniversitelere elkoyma yetkisi tanımaktadır. Yasanın bu hükmü Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir ve süresi 3 Aralık 1976 
tarihinde dolacaktır. Gerici MC' nin bir oldu bittiye getirip yasaya yeniden işlerlik kazandırma girişimleri karşısında uyanık olmak, geniş bir kamuoyu yaratmek bir zorunluluktur. Diğer yandan MC okullarda yarattığı kanl, 
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22 KASIM 1976 
250 Kuruş 


ÖĞRETİM ÜYELERİNİN VE ÖĞRENCİLERİN 
DAYANIŞMASI GÜÇLENSİN. 
İLERİCİ GÜÇLER, 


GENÇLİĞİ 


DAHA 


AKTİF SAVUNUN. 


eylemlerden, faşist terörden taydalanarak demokrasi güçle rini etkisiz hale getirmeyi düş lemekte, ulusal bağımsızlık ve demokrasi (o savaşımını sekteye uğratmaya çalışmaktadır. Yine faşist saldırılarla toplumun kararsız kesimlerini yıldırarak, orta sınıfları ürküterek, kendisine tek kurtuluş yolu olarak gördüğü faşizmin tırmanışında kitle tabanını oluşturmaya çabalamaktadır. 

Okullar sorununun ulaştığı bu 


ÖZGÜRLÜĞÜ İSTİYORUZ ! 


yeni aşama can güvenliğinin kalmaması sadece öğrenci gençliği değil tüm demokratik güçleri tehdit eden bir yıkım halini almıştır. Son olarak Diyarbakır Eğitim Enstitüsünden yurdun çeşitli yerlerine sürülen 21 öğretmenin can güvenlikleri olmadığı için tayin oldukları yerlere gidememeleri, sorunun tüm İlericileri yakından ilgilendirmesi gerektiğini daha İyi ortaya koymaktadır. 


Davamı Sayfa 11.de 


I.U. ilerici öğrencileri: 


Okulumuz Açılmalıdır 


Üniversitesi ilerici 


Istanbul yurtsever öğrencileri, üniversite- 


de can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünün sağlanması, faşist işgalin kaldırılması, silahların gölgesinde eğitime son verilmesi ve polisin okullardan çıkartılma- sı için İstanbul Üniversitesi Rektörü Haluk Alp ile, tüm öğrenciler adına 3-11-1976 günü bir görüşme yapmışlardır. 

Görüşmeye (o katılan lerici Gençler Derneği (IGD), İlerici Hukuklular Birliği, Genç Fenliler Kültür Derneği ve İlerici Kimyalılar Derneği temsilcileri rektör Haluk Alp'e şu dilekçeyi vermişlerdir: 


«Istanbul Üniversitesi Rektörlüğüne 
Istanbul 

Istanbul Üniversitesine bağlı fakültelerin öğrencileri olarak, okulların açılmasıyla öğrenci gençlik üzerinde yoğunlaştırılan faşist saldırı ve terörün öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğini ortadan kaldırmasıyla derslere devam edemiyor, sınavlara giremiyor ve mağdur duruma düş- 


«nuş bulunuyoruz. 

Demokrasi mücadelesinin bılincinde olan bizler, üniversite lerin demokratikleştirilmesi, yoğun baskı ve terör çemberinin kırılması için, ilerici, demokrat, yurtsever gençliğin, maceracılığa ve sorumsuzluğa prim vermeden, bir bütün halinde olduğunu ve kitlesel olarak ortak çikarları için elbirliği ile mücadele vermesi gerektiğini biliyoruz. Aksi davranışlar, faşist tırmanışa yarayan, okullardaki kanlı terörü 


artıran davranışlardır. 
Öğrenci gi üzerinde oynanan, yüzden fazla arkadaşı- 


mızın ölümü, binlercesinin yaralanması ile gelişen bu oyunların, gerici faşist karması MC'nin iş- 


başına geçmesinden bu yana sürdürülen faşist tırmanıştan kaynaklandığını biliyoruz. Bizlere yöneltilen saldırılar, ülke- 


mizin tüm demokratik güçlerine, emekçi halkımıza yöneltilen saldınılardan ayrı düşünülemez. Özel olarak öğrenci gençlik üzerinde (o saldırıların yoğunlaştırı! 
masının amacı ise, gençliğin de mokratik mücadelesini kania 


boğmak öğrenim kurumlarını ta şistleştirmektir. 

Istanbul Üniversitesine baği tekültelerin öğrencileri olarak, okulların açılmasıyla geçen yıldan çok daha yoğun bir şekilde sürdürülmeye başlanan kanlı saldırılar insan olarak can güvenliğimizi, öğrenci olarak öğrenim özgürlüğümüzü ortadan kaldırmıştır. 


bugüne kadar uygulanan, © kullardaki olayların engellenme sini amaçlayan polisiye tedbir: ler doğaldır ki tarafsız olmamak- ta, tek yanlı olan faşist saldınlara göz yumulmakta hatta destek olunmaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, okullarda can güvenliğinin sağlanmasıyla ilgisi olmayan polislerin okullardan çıkartılmasını istiyoruz. Tüm bunlardan sonra öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğinin sağlanması en acil talep olarak önümüzde durmaktadır. Tüm ilgililerin bu soruna ileride doğabilecek olaylar, da düşünerek, sorumluluklarını bi. 
lerek eğilmelerini istiyoruz.» 


İGD afişlemesi ve afişleri fare gibi kemirenler ! 


İlerici Gençler Derneği 14 Kasım 1976 Pazar gecesi, binden fazla İGD üyesinin katıldığı bir afişleme yapmıştır. İstanbul'un tüm semtlerinde yapılan afişlemede 25.000'den fazla afiş yapış- 


tırılmıştır. 5 Çeşit olarak hazır- 


lanan afişlerdeki (o sloganlar ve istemler şöyledir: «okullardaki faşist işgale son», «Demokratik Üniversite mücadelesinde 


bizim köşemiz 


Sosyalist sistemin, dünya işçi sınıfı hareketinin ve ulusal kurtuluş savaşlarının ortak başarısı ve de güçlülüğü toplumsal gelişimleri direk etkilemektedir. Doğal olarak ülkemizdeki gelişen işçi sınıfı ve tüm demokratik güçlerin keskinleşen mücadelesi, buna bağlı olarakta sınıf ve kitle sendikal hareketini, bu üç olgu etkilemektedir. 

Geçtiğimiz günlerde de gördüğümüz gibi, DGM (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) yasa tasarısına karşı kazanılan zafer; başta işçi sınıfımız olmak üzere; parlemento dışı ve parlemento içi demokretik güçlerindir. Bu gibi demokratik dayanışmalardan da örnek alarak, en geniş platformda «Birlik ve Dayanışma» anlayışı içinde, işçi sınıfımızın gerçek sendikal birliğini oluşturmalıyız. Bu birlik, şu veya bu tür, dar ve sekter parti ve de gurupcuk anlayışları ile kişisel sürtüşmeleri bırakarak başlar. 
Türk-iş'e bağlı sendikalar ve onların tabanı olarak, önce kendi içimizde bu sendikal birliği sağlamalı sonra da İşçi sınıfımızın; tabanın karar ve söz sahibi olduğu, sınıf ve kitle sendikacılığının ulusal düzeydeki gerçek sendikal (birliğine katkıda bulunmak için bütünleşmeliyiz. 

Sermayenin; sanayi, ticaret, ziraat odaları, işverenler sendikası, siyasi partileri, siyasi iktidarları vb... gibi oldukça örgütlü olduğunu görüyoruz. Ayrıca, yabancı sermaye, işbirlikçileri ve sarı sendika ağaları (Tunç, Side 


ileri», 


liğini gördük. Gerçi son DGM deneyimi bize dostu ve düşmanı 


gibi.) üçlüsünün pratikte güç bir- ` 


«Gençliğe öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği istiyoruz», «MHP ve Ülkü 'Ocakları kapatılmalı, faşist yuvalar dağıtılmalıdır», «Gençlik halkımızın ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesinin yanındadır.» 

Afişlemenin yapıldığı günden beri, afişleri kapatmak için faşistler, maocular işbirliği yapmışçasına her gece afişlemeye 


öğretti. Zaten, bizzat üretici ve yaratıcı hayatın kendisinin en büyük okul olduğunu gördük. 
Tüm bunlardan sonra, Türkiye işçi sınıfı hareketi içinde Türk- iş'i, Türk-İş içinde YOL-İŞ Federssyonunu ve Federasyon içinde de İST. YOL-IŞ'in yerini ve de gücünü doğru değerlendirmeliyiz. Bu halka, yukardan aşağıya doğru, dışardan göründüğü gibi ahım-şahım değil. Yine göründüğü gibi geri ve dağınık değil elbette. Bu değerlendirme- den sonra Türk-İş'e bağlı sosyal demokrat sendikalar ve iyi niyetli sendikacılar, Türk-İş'i ele geçirme hayallerinden vaz geçerek olaylara daha gerçekçi yaklaşmalıdırlar. «Türk-İş'in çizgisi işçiden yana olacaktır.» (yol-iş dergisi sayı: 120 sayfa: 9). «Ulusal düzeyde de, uluslararası düzeyde de Özgürlükçü Demokrasiyi yaşatamayan üstelik bozan ve yozlaştıran Kapitalizm bu gün Türkiye'de 1970'lerde yaptığını tekrarlama hazırlığı içindedir.» 
(H. Mısırlıoğlu, yol-iş dergisi sayı: 120 sayfa: 1). Karşı olduğunuz, ulusal ve uluslararası bu tehlike ile bütünleşmiş bu sendika ağalarıyla mücadele etmek mi, yoksa her şeye rağmen Türk-İş mi demeli? Ayrıca, sermayanin uluslararası durumdaki iki savaş arası hazırlık yapmak için barış anlayışı, Türk-İş'in çalışma barışı yutturmacası ile bütünleşmektedir. Oysa gerçek anlamda BARIŞ: İnsanlığın, hava- ya, suya ve de güneşe olan ihtiyacı kadar ulusal ve uluslararası ilerlemenin kaçınılmaz ihtiyacıdır. Bu çelişik durumdan kurtulmak için, tabanın söz ve ka- 


İLERİ DEMOKRASİ 
AŞAMASI İÇİN 


çıkıyorlar. Özel olarak IGD afişlerini yırtmak için ekipler çıkarıyorlar. Fare gibi kemiriyorlar. 

Ancak İstanbul'da ilk defa bu kadar çok sayıdeki afişleri yoketmeye okomandosundan, maocusuna kadar tüm bozguncularn güçleri yetmemektedir. IGD afişleri hâlâ İstanbul duvarlarını bir çiçek gibi süslemektedir. 


rar sahibi olduğu ilkesini sosyal hayata geçirerek, işçi sınıfının gerçek sendikal birliğini gerçekleştirmek gerekir. 


Öyleyse: 

Bizi kemirip, günbegün cılızlaştıran bu bulaşıcı hastalıktan kurtulmak için, hastalıkla mücadele etmek ve de iyi, güzel ve sıhhatli olmak için; yeni hayat şartları ve ortamı eramek gerek. 
Şunu de belirtelim ki bu mücadele de kaybedecek ne 600 bin liremız, ne de makamımız var. 
Dost düşman her seyi biliyor. 
Artık son yıllarında açik bir sekilde (gösterdiği gibi; Türkiye işçi sınıfı, politik erenaya ağırlığını koymaktadır. İşçi sınıfı hessba kaetılmaksızın, toplumsal gelişim ve dönüşümden söz edilemez olmuştur. İşçi sınıfının gerçek çıkarlarını temsil eden örgütler günden güne gelişip güçlerirken; işçi sınıfı içindeki sermayenin uzantıları, ufalanıp, küçülmektedir. Tarihi deneylerin de gösterdiği gibi ikisinin ortasın- da yer almak mümkün değildir. 
Son tahlilde, ya patronlardan va 


da işçi sınıfından yana olmek vardır. 
Kısaca, Federasyona bağlı 


sendikaların yaklaşan genel kurullarında ve giderek Federasyon genel kurulunda bunu hayata geçirmeliyiz. İleri Demokrasi aşamasına giden yolda güç- birliği sendikal birlikten geçer. 
Demokrasiye inanıyorsak bu inancı gerçekleştirmek; demokratik güçlerin güçbirliğini önümüzdeki sendikal ve genel seçimler- de göstermekle olur. 


D. ÖĞ. 
YOL-İŞ ÜYESİ 


KDE 


İLERİCİ yurtsever GENÇLİK g SAYFA: 2 
genel kurulunun 
İGD ye mesajı 


KOCAELİ DEVRİMCİLER BİRLİĞİ 


GENEL KURULU YAPILDI 


Geçtiğimiz günlerde yapılan Kocaeli Devrimciler Birliği (KDB) 
1. Olağanüstü Genel Kurulu, İlerici Gençler Derneği (İGD)'ne bir dayanışma mesajı gönderilmesini oybirliği ile kabul etmiştir. 

Kabul edilen mesaj metni şöyledir: 

«Emperyalizmin ve işbirlikçi tekelci sermayenin baskıcı, savaş kışkırtıcısı, şovenist politikasına karşı işçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın ulusal ve sosyal kurtuluşu yolunda gençliği bu kutsal savaşta örgütleyen, bağmsızlık, demokrasi, barış, toplum-* sal ilerleme ve sosyalizm yolunda şaşmadan yürüyen İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ'nin dünya gençliğiyle olan bütünleşmesini ne anti-demokratik uygulamalar, ne meşruyetini kaybetmiş gerici-faşist karması MC, ne de kokuşan ABD emperyalizmi önleye- 


bilecektir. 


Desteğimizi ve sıcak selamlarımızın kabulünü rica ederiz. 


Kocaeli Devrimciler Birliği 
1. Olağanüstü Genel Kurulu.» 


Genel kurul sonucunda KDB'nin yeni yönetim kuruluna şu 


arkadaşlar seçilmişlerdir: 


Ahmet ALPAY (Seka'da işçi), Levent ÖZGÜL (işsiz), E. Fazıl AKAN (Tersanede işçi), Dursun ÖZDEN (Karayollarında işçi), 


Müslüm GÜLER (Öğrenci). 


Hukuk Fakültesindeki 
Faşist İşgale Son! 


İlerici Hukuklular Birliği (İHB). 
istanbul Üniversitesi süresiz ola rak kapatılmadan bir kaç gu" once bir basın bildirisi yayınlamıştı. İHB adına sayman Hürriyet Tanku imzası ile yayınlanan basın bildirisinde şöyle denmektedir: 

«MC iktidara geldiğinden beri işçiler ve tüm ilerici demokratik kişi ve kuruluşlar üzerinde sürdürülen faşist baskı ve kıyım hareketi okulların açılmasıyla üniversite gençliği üzerinde yoğunlaşmıştır. 

MC yönetimi altında öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği kalmamıştır. İki yıldır faşist işgal altında tutulan Hukuk Fakültesi'nde son olarak 11 Kasım Perşembe günü bir grup komando aranmadan içeri alınmış ve ile- 


rici yurtsever, devrimci hatta tarafsız öğrenciler içeri alınmamış, okula giden bir grup arkadəş da silahlı baskı ve tehditle karşılaşmıştır. 

Bu faşist işgale karşı tedbir olarak okul idaresi fakültemizi sürekli kapatmayı amaçlamaktadır. 


Okulların kapatılması faşist saldırılara korşı bir çözüm değildir. Aksine faşistlerin emellerini gerçekleştirmektedir. 

İlerici Hukuklular Birliği (HB) olarak okulların kapatılmasına ve faşist işgale karşı mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğiz. 

Tüm Hukuk Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerini, demokratik üniversite kavgamızda birlik ve mücadeleye çağırıyorum.» 


MAOCULAR HALKIN DÜŞMANIDIRLAR (İ.Y.G. Diyarbakır Bürosu) 


Başını işçi sınıfımızın çektiği bağımsızlık, demokrasi, barış toplumsal ilerleme ve sosyalizm mücadelesi her geçen gün yeni 


boyutlara ulaşmaktadır. 


Ancak bunu hazmedemeyen, özünde burjuvazinin yararına çalışan kendilerine devrimci maskesi takan, maocu, goşist, bozguncu gruplar bu mücadelenin karşısına çıkmakta ve bunu parçalamaya 


çalışmaktadırlar. 


Bunun en son örneğini 7 Kasım'da CHP'nin Diyarbakır mitinginde gördük. Mitingi daha evvelden sabote etmeyi planlıyan bu bozguncu gruplar, miting alanına gelerek bozguncu eylemlere giriştiler. Yapılan tüm uyarilara rağmen bu tavırlarından vâz geçmedikleri gibi saldırganlaştılar da. Bunun üzerine mitingde bulunan ilerici, yurtsever gençler ve CHP'li gençler bu bozguncu halk düşmanlarını, halkın da yardımıyla, «Faşizme Geçit Yok, Yaşasın DİSK, Ekmek, Barış, Özgürlük, DGM'yi Ezdik» sloganlarıyla miting 


alanından attılar. 


ERGANİ KÜLTÜR DERNEĞİ 


2.KONGRESİ YAPILDI 


(İ.Y. G. Diyarbakır Bürosu) 


Ergani Kültür Derneği'nin 2. 
olağan kongresi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Yeni yönetim kurulunu oluşturan ilerici, yurtsever gençlik çalışmalarını o işçi sınıfının yolunda yürüteceklerini ve örgütün bütünlüğünü bozan her boydan ve soydan bozgunculara karşı amansız mücadele edeceklerini bildirerek derneğin yapacağı çalışmaları özet olarak Şöyle sıraladılar: 

— Emperyalizme ve onun saldırgan askeri örgütü NATO'ya, CENTO'ya, SEATO'ya, AET'ye karşı mücadele etmek, 

— Halk düşmanı MC'ye ve faşizme karşı, ilerici, halktan ya- 


na bir iktidar için mücadele etmek, 

— Doğudaki ırkçı, şoven baskıya ve asimilasyoncu gerici eğitime karşı mücadele etmek, 

— Örgütün bütünlüğünü zedeleyen maocu, goşist troçkist gibi işçi sınıfına ters sapık akımlarla mücadele etmek, 

— Üyelerin bilincini yükseltmek için bu doğrultuda seminer çalışmaları yapmak, üyelerimizin ekonomik, sosyal sorunlarını çözme yolunda örgütsel çabaları hızlandırmak. 

İYG olarak yeni yönetim kurulunu dostça selâmlar, başarılar dileriz. 


İLERİCİ yurtsever GENÇLİK g SAYFA: 3 


MC'NİN EĞİTİM o | ENSTİTÜLERİNDEKİ FAŞİSTLEŞTİRME 


ÇABALARI GERİ TEPTİ 


Bilindiği gibi, MCG'nin eğit» kurumlarını faşistleştirme çab ları en yoğun bir biçimde, ğitim Enstitülerinde ve öğre: men okullarında kendisini gösterdi. En son olarak ÜSS'e gö re öğrenci alan Eğitim Enstitülerinde sınav biçimi değiştirildi. 
Öğrenciler yazılı sınavların dı şında yapılan bir (o «mülakatla» elemeden geçirildiler. Bu sözlü sınavlarda öğrencilere, 49 Iş: doktrini», Türkeşin ilk ve son karısının adları, Hergün gazetesi yazarlarının adları ve daha bir çok faşist ve ırkçı sorular soru! 
du. 

Bu anti-demokratik sınavlar so nucunda Atatürk Eğitim Ensti: sü'ne de MHP ve Ülkü Oce: 
h fasist komando çeteleri de 


er 


coruldu. o Sınavlarda yapılan anti - demokratik uygulamav.. 
eli sopalı saldırgan mi 


dür, Namık Özer Erdoğan kendi demeciyle (o kanıtladı. 18 Eylül 
1976 tarihli Tercüman gazetesine verdiği demeçte; «Ön kayıt sistemi İle alınacak İmam-Hatip Okulları mezunlarının puan sıralemesına bakılmaksızın kayıtlarım yapacağız.» demiştir. 


. llerici-demokraśiť güçlerin bas kı ve direnişi sonucu sınavların ipteli faşist işgallere neden oi muştur. Sınavların iptalini bahane eden faşist çeteler Eğitim enstitülerini işgal etmişlerdir. 
Halen ilerici, demokrat, yurtsever tüm öğrencilerin, öğrenim özgürlüğünü yokeden faşist çe- 


ÜVENLİĞİ VE 
ENİM Öze w 


<A 


6 KASIM'da İSTANBUL SPOR ve SERGİ 
SARAYINDA YAPILAN FORUMDA 


İlerici - Demokratik güç ve kuruluşlar: 


teler, yasadışı eylemlerini sürdürüyorlar. 

Atatürk Eği.im Enstitüsü öğrencilerinin birim örgütü olma yolundeki Genç Eğitimciler Derneği faşist işgalin sona erdirilmesi, öğ renim özgürlüğünün sağlanması için CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit e, Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanlığına, çeşitli üst kutuluşlara (o telgraflar çekmiştir Ayrıca Eğitim Enstitüsü öğrencileri Vilayete başvurarak okulla. 
nnda can güvenliği istemişlerdir. Bütün bu çabalara yöneticiier kulaklarını tıkıyorlar. Öğretmen okulları Genel Müdürü M. 
E. Bakanının aldığı kararı uygulamayacağını söylüyor. «Komando Ayvaz» namı ile anılan genel müdürün bu açıklamasına, Eğitim Enstitüleri müdürleri de katıldı. 

Bütün bunlar, Eğitim Enstitüleri sınavlarının iptal edilmesinin yeterli olmadığını, Mili Eğitim Bakanlığının çeşitli kademeleri- ne atanan MHP ve Ülkü Ocaklan yanlısı «görevlilerin» yerlerin- 
'e kaldığı sürece yepileacak ye- u bir «sınavın» da aynı sonuı doğuracağını göstermekte- 
“r. Bu durum karşısında Öğrencilerin istemleri şunlardır! 

9 Milli Eğitim Bakanlığının faşistleştirİlmesi çabalarına son verilmeli, çeşitli kademelere atanen faşistler görevlerinden alınmalıdır. 

* Eğitim Enstitülerine, merkezi puan sıralamasına göre öğrenci alınmalıdır. 

Ancak bu istemlerinin gerçekleşmesinin MC'nin alaşağı edilmesinden geçtiğini bilen ilerici öğrenciler, «Kahrolsun gerici eâitim sistemi, ulusal demokratik .ciktan yana bir eğitim için ile- 
©» yiyorlar. 


"GENCLIĞE CAN GÜVENLİĞİ VE ÖĞRENİM ÖZGURLUĞU” 


NO işbaşına geldiği günden u ye nz, yüzü aşkın ilerici genç idürüldü, binlercesi yaralandı, gözaltın alındı, tutuklandı, 


Yeni bir öğretim yılının başında analar, babalar, tedirgin ve yürekleri evlat acısıyla doluyor. 
Öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği kalmadığı için gençler okullara giremiyorlar. Okullar, faşist komando çetelerinin işgali altında. 

Can güvenliği, anaların, babaların, öğretmenlerin, kurşunlara hedef olan emekçi halkımızın cu sorunudur. Gençliğe can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü sağlamak ve bu konuyu tartışmak için, 6 Kasım Cumartesi günü Spor ve Sergi Sarayında, IGD, TöB-DER İstanbul Şubesi, ÖZ-DER, IKD, İKÖK, TÜTED İstanbul Şubesi ve Helkevleri Koordinasyon Kurulunun katıldığı, «Can Güvenliği ve Öğrenim, Özgürlüğü Forumu» yapıldı. 

Forumda konuşan İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ Genel Başkanı AHMET MUHTAR SÖKÜCÜ, özetle şunları söylemiştir: 

«Okulların yeni bir öğretim yılına girdiği şu günlerde, faşist saldırıların daha geniş ve kanlı boyutlar aldığı görülüyor. 
iç ve dış politikada açmazları büyüyen MC, ülkede sıkıyönetim koşulları yaratmak istiyor. Son 
16 Eylül Büyük Gene! Direnişin- 
de görüldüğü gibi, işçi sınıfı hareketi üzerinde yarstamadıkları bu politik ortamı, yine değişmeyen taktikleri (o olzrak öğrenci gençlik kesiminde yaratmayı amaçiıyorler. İlerici gençlik hâre- 


keti, tüm ulussi demokratik güç 


terle elele vererek bu oyuna düs-. 


meyecektir. 

Cen güvenliği ve öğrenim özgürlüğü güncel ve ivedi bir hale gelmiştir. o Okulların açılmas.vla birlikte, saldırılarını yoğunlaştıran ketil Komando çeteleri, biz öğrencilerin okullara gidebilme ve öğrenimlerimizi sürdürebilme clanakların; ortadan kaldırmak istemektedirler. Öğrenci kesiminceki szpik ur.surlur, kemando saldırlanına çanak tuterak, egemen güçlerin isteklerine yardımcı olmaktadırlar. Can güvenliğinin ve öğrenim özgürlüğünün sağlanabilmesi için nasıl bir saveşım verilmelidir? Biz, her şeycen önce meseleyi iki düzeyde ele alıyoruz. 

Can güvenliğinin ve öğrenim özgürlüğünün gerçek boyutlarıyla sağlanabilmesi, MC'nin alaşağı edilmesiyle mümkündür. Çünkü can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünü ortadan kaldıran faşist saldırılar, bizzat MC tarafından idare edilmekte ve yönlendirilmsktedir. Biz, İlerici yurtsever gençlik clarak, MC'nin ytkılıp yerine halktan yana, ileri- demokratik bir iktidar savaşımına var gücümüzle kat'lacağız ve bu smaç doğrultusunda tüm ilerici-demokratik güçlerle  cmuz omuza yürüyeceğiz. 

Ancak can güvenliği konusunda üriversitelerde öğrenci gençlik açısından alınacak tedbirler vardır. 

Şöyle ki; 

— Faşist saldırılar, ilericiler arasında hiç bir ayırım yapma- 


mektedir. Bu yüzden hangi eğiilimden olursa olsun demokrasi- den ve özgürlüklerden yana olan tüm ilerici öğrenciler birleşmeli, saldırılara karşı yığınsal çıkışlar düzenlemelidirler. 

— öğrencilerle, öğretim: üyeleri elele vermelidirler. Velilerimiz, bizlere arka çıkarak bu zorlu durumumuzda destek olmalıdırlar. 

— Üniversiteler dışında İse genelde demokrasi ve özgürlük mücadelesi olduğundan, tüm ilerici-demokratik güç ve kuruluşların elele vererek, öğrencilere söhip çıkması gerekmektedir. Öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği sorununda İlerici gençlik, ulusal demokratik güçlerle kalıcı bir eylem birliğine girmekten yanadır. Ve bu mücadelede sonuna kadar yılmadan yürüyecektir. 

Yaşasın gençliğin tüm ilericicemokratik güçlerle dayanışması 

Yaşssın ilerici gençliğin birliği 

Cen güvenliği ve öğrenim özrürlüğü için ileri» 


Ayrıca TÖB-DER İst. Şubesi, IKD, İKÖK, ÖZ-DER TÖTED lstanbul Şubesi, Halkevleri Koordin«syon Kurulu adına birer temsilci, Ankara'da. öldürülen öğrenci Koray Doğan'ın babası, Istanbul'dan bir öğrenci velisi, Avukat Turgut Kazan ve CHP Istanbul Milletvekili Metin Tüzün, yaptıkları konuşmalarda, İlerici-Yurtsever Gençliğin can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü için verdikleri savaşımı desteklediklerini açıkladılar. 


İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ ZONGULDAK ŞUBE BŞK. SAFFET CAN'IN ' IYG'ne DEMEC 


İGD Zonduldak şubesinin açtığı kampanya büyüyor 


«Yiğit DİSK işçilerini, “demokrasi mücadelesi vermek' suçu ile işsizliğe ve açlığa mahkum ederek yıldıracağını sanan patronlerın hevesini boşa çıkaralım...» Sloganı ile kampanyamızı başlatan bizler çok kısa bir zamanda tesbit ettiğimiz hedefi aştık. Zonguldak merkez olmak üzere, çevre ilçe ve köylerde ilerici demokratik örgütlerde sürdürdüğümüz kampanya çığ gibi büyüyor. Zonguldak halkı işten atılan DİSK üyesi işçilere sahip çıkıyor. Kampanyaya sadece IGD üyeleri değil, İlerici yurtsever işçi, öğretmen, öğrenci, teknik eleman, esnaf ve memurlar da katiliyorlar. Türkiye işçi sınıfına Selam geliyor yüzlerce yurtsever- den. 

Derneğimiz, onguldak halkının gösterdiği bu ilgi ve sınıf 


dayanışmasını değerlendirerek kampanya süresini uzattı. DİSK işçileriyle dayanışma kampanyamızın ikinci bölümünü sürdürüyoruz. İşçi 3ınıfına, DİSK'e ve devrimci güçlere DGM'lerle saldırmayı deneyen burjuvazinin tertipleri boşa çıkınca, bu kez işçi sınıfını ittifaklarından koparmak istedi. İGD'nin genel merkezine beslemelerini saldırttı. Ne yazık ki hedeflerine ulaşamadılar. Burjuvazi TÖB-DER'i kapattı. Danıştay kararına uymadı. TÖB-DER'in şube başkanlarını ve yöneticilerini coplattı. Yurtsever öğretmenleri mahkemelere yolladı. Ankara'nın halktan yana belediye başkanı Vedat Dalokay'a saldırdı. Ama demokrasi savaşçılarını, onların mesleki ve demokratik örgütlerini susturamadı Yıldıramadı, 

DİSK işçileriyle Dayanışma Kampanyaları: 

Işçi sınıfın, ittifaklarından koparmaya çalışan egemen buriuvazi ve onun politik karargahı, gerici-faşist karması MC'ye yeni yeni tokatlar indiriyor... 

DİSK işçileriyle Dayanışma Kampanyaları: 

Anti-Emperyalist, anti-faşist demokratik güçlerin birliğini daha da perçinliyor. Demokratik güçlerin tabandaki birliklerini sağlamlaştırıyor. Tüm ilericileri birbirine daha sıkı kenetliyor. 

DİSK işçileriyle Dayanışma Kampanyaları: 

Türk-İş-üyesi işçilerin Türk-İş'in ihanet politikasını, Tunç-Şide takımının hainliklerini daha yakından görmelerini sağlıyor. 
Türk-iş'li işçiler sınıf kardeşleriyle dayanişmanın önemini ve Türkiye İşçi Sınıfının birliğini dile getiriyorlar. 

DİSK işçileriyle Dayanışma Kampanyaları: 

İlerici Yurtsever Gençlik, yolunda yürüdüğü işçi sınfıyla dayanışmasını en somut biçimiyle gözler önüne seriyor. 

DİSK işçileriyle Dayanışma Kampanyaları: 

Yiğit DİSK işçilerini yurda sahip çıkmak ve demokrasi mücadelesi vermek suçu ile işsizliğe ve açlığa mahkum ederek yıldıracağını sanan patronların hevesini boşa çıkarıyor... 

DİSK İşçileriyle Dayanışma Kampanyaları: 

NG'nin düşürülüp yerine ilerici, halktan yana demokratik bir iktidarın iş başına getirilmesi için verilen savaşımı daha ileri hedeflere götürüyor. Bağımsızlık, Barış, Demokrasi ve Sosyal İlerleme kavgamız daha da gelişiyor. 


Devami o 11. sayfada) 


Demokratik Kamuoyuna duyuru 


Vatan cazetesinde yayınlanan «Sol Kendini Anlatıyorm seri vazısı ilanlarında gazetemizin adı geçmektedir. Bu nedenle bir açıklama yapmayı zorunlu cördük. 

«Sc! Kendini Anlatıyom yazı dizisini hazırlayan Nihat Behram, bu yazı dizisi ile ilgili olarak gazetemize herhangi bir resmi başvuruda bulunmuş değildir. Ancak ilerici gazetelere yapılan baskıları ve görüşlerimizi içeren bir yazı dizisi nedeniyle gazetemize başvuran Nihat Behram'a, bu konu ile ilcili olarak hazırladığımız yazının bir böilmü iletilmiştir. Fakat yapılan ilanlardan edindiğimiz bilgilere göre, başka bir konu nedeniyle verilon ve tamamlanmıyan yazı, «Sol Kendini Anlatyor yazı dizisine malzeme yapılmak istenmek- | tedir. Bu tutumu, değil «devrimci gazetecilik», demekrat gazetecilikle bağdaştıramadığımız gibi «Sol Kendini Anlatıyor» yazı dizisinde gazetemiz adına yapılacak yayının resmen iletilmiş bir yazı olmadığını, bu anlamda İLERİCİ yurtsever GENÇLİK gazetesini bağlamıyacağını demokratik kamuoyuna duyururuz. 


N 


İLERİCİ yurtsever GENÇLİK g SAYFA: 4 


çelmelerini bilinçli DİSK üyeleri boşa çıkarıyor 


Işbirlikçi tekelci burjuvazinin halkımıza dayattığı ağır yıkım, politikası yüzbinlerce işçinin., köylünün, dar gelirli memurun, ilerici-yurtsever öğrencinin etkin muhalefeti ile karşılaşıyor. Her geçen gün daha çok sayıda emekçi halk, işbirlikçi tekelci burjuvazinin talan, soygun, yalan düzenine karşı seslerini yükseltiyor. Başını işçi sınıfının çektiği ulusal bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme mücadelesi hergün yolalıyor. Geniş halk yığınları işçi sınıfı etrafında saf tutuyor. 

Süregelen bunalımlarını çözmek isteyen işbirlikçi tekelci burjuvezi baskı ve terörü artırarak, provakasyonlarla, DGM'leriyle, sıkıyönetim tehditleri ile faşiz 
me geçit bulmaya çelışıyorlar. 12 
Mart sonrası faaliyete geçirilen olağanüstü DGM'leri «sıkıyönetimsiz sıkıyönetimsi bu güne dek uygulayagelmişler, binlerce ilerici işçiyi, köylüyü, memuru, öğrenciyi, aydını yargılamışlar, 500-600 senelik akıl dışı cezalar kesmişlerdir. İşte bu anti-demokratik mahkemeler geniş toplumsal muhalefet sonucu Anayasa Mühkemesi'nce Anayasa'ya aykırı bulunarak 11 Ekim'de işlerliği sona erecek biçimde iptal edilmiştir. 

Işbirlikçi tekelci burjuvazi ve onun politik karargâhı gerici-faşist karması MC, DGM'leri yeniden hayata geçirmek için kolları sıvadı. Provakasyon zincirleri ile, banka soygunları birbirini izledi. Gerici Tercüman gazetesi ve sağ basın «son Türk devletinin temeline dinamit koyan» sözde gizli örgütleri birbir açıklamaya, nerede hangi eylemi yapacaklarını sayıp dökme- ye başladı. Haritalar yayınladı. 
Haziran başlarında meclisler tatile girmeden DGM yesa tasarısını geçirmek isteyen İşbirlikçi burjuvazinin oyunları sökmedi... 
Işçi sınıfımız ve onun sınıf sendikal örgütü DİSK «Kamuoyuna DİSK'in uyarısı» başlıklı bildiri- den 1 milyon bastırarak dağıttı. Bu bildiride DGM'lerinin sınıf yüzü açık bir biçimde açıktanıyordu. 

Parlemanto içindeki ilerici güçler, parlamento dışında gelişen halk hareketinin etkisiyle bu yasa (o tasarısının  meclislerden 


İLERİCİ ÖĞRENCİLER 


geçmesini engellediler. Meclisler tatile girdi. 

İşbirlikçi tekelci burjuvazi ve politik karargâhı yeni oyunlar sahnelemeye koyuldular. Yaz aylarında HORA adlı gemiyi petrol arama bahanesiyle Ege'ye saldılar. Kıta sahanlığı, karasuları gibi konularda iki ülkenin egemen güçleri gerginliği artırıcı bir politika izlemeye başladılar. Savaş kışkırtıiğı, şoven politikalarına iki ülkenin emekçi halkını alet etmeye, içerde sarsılan politik durumlarını, dışardan gelecek (!) bir tehlike masalıyla sağlamlaştırmaya çalıştılar, «milli bütünlük» çağrılarında bulundular. Bunda bir ölçüde de başenilr oldular. Ame işçi sınıfınız. demokratik güçler uyanıklığı bir an elden bırakmadılar. 
cgemen güçlerin bu oyunlarını da boşa çıkardılar. 

Eylül ayı başlarında gerici-faşist karması MC, faşist DGM yasa 'tasarısını görüşmek üzere meclisleri (o yeniden olağanüstü toplantıya çağırdı. işçi sınıfımız DGM'lerin ne olduğunu iyi biliyordu. Bu yüzden yasa tasarısı meclislerde görüşülmeye başlandığı zaman DİSK, «Bu iktidarın Anayasal ve demokratik bir yoldan düşürülmesine halktan yana bir iktidarın kurulmasına kadar tüm ülkede Genel Yas» ilân etti. 16 Eylül günü öğleden sonra tüm Türkiye çapında işçiler örgütlerinin yas kararına uyarak iş bırakmaya başladılar. 
lik anda yüzbinleri bulan Genel Direniş tüm işçi sınıfını, demokratik güçleri sardı. 500 bin işçi direnişe katıldı. Hayat felce uğradı. İşbirlikçi tekelci burjuvaziyi bir telaş aldı. Ibrahimoğullar, Narinler, Koçlar, Eczacıbaşılar, Sabancılar böylesi bir direniş beklemiyorlardı. Bu yüzden direniş yüreklerine korku saldı. 
Sarı sendika ağaları Tunçlar-Şideler bu demokretik eylemi göz- den düşürmek için MC'nin borazanı TRT'de saatlerce konuşturuldular. Direnişe katılmanın 5-6 bini geçmediği yalanını utanmaden söyleyebildiler. Ama hayat Halil Tunç'u yalanlıyordu. 
Türk-iş tabanındaki binlerce işçi de sınıf dayanışmalarını gösteriyorlardı. İşçi düşmanı, işverenlerin has adamı Halil Tunç ve kliğinin maskeleri bir kez daha 


YURTLARIN FAŞİSTLEŞTİRİLMESİNE 
KARŞI BİRLEŞELİM! 


Çeşitli öğrenci (o yurtlarındaki taşistleştirme çabalarını, daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Atatürk öğrenci o sitesinde oynanan en son oyunlar MC'nin amaçlarını açıkça ortaya koyuyor. 

Bilindiği gibi Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda öğrencilerin dağıtımı merkezi bir biçimde yapiliyor. Bunun sonucu faşist çetelerin işgali altındaki Edirnekapı yurdundan faşistler, Topkapı'daki Atatürk Öğrenci sitesine nâkledildiler. Faşist müdürün desteğiyle saldırıya geçen silahlı faşist çeteler, İlerici öğ- 


rencilerin kaldıkları bloklara bir 


kaç kez baskınlar düzenlemişlerdir. Bu saldırılarla yurdu faşistleştiremeyeceğini anlayan müdür bu kez «tamirat» bahanesiyle Y-2 blokunu kapattı . Y-2 blokunda kalan öğrencileri tekrar bu bloka alacağına dair söz veren müdür, bu bloka faşistleri doldurdu. 

` Bütün bunların yanısıra kayıtlarını yenileyen her öğrenciden bir emniyet belgesi isteniyor. 
Yurda girişte sadece bir defa istenen bu belgenin tekrar istenmesinin amacı açıktır. Böylelikle yurtta kalan ilerici öğrəncilerin yurttan atılmalarına çalışmaktadırlar. 


düşüyordu. 

Maocular, geşistler de bu yığınsal eyleme kara çalmak , için ellerinden geleni yaptılar. Gerici sağ basına malzeme verdiler, onlardan mölzeme aldılar. Gerici basınla elele veren işçi sırıfı düşmanlarının maskesi düştü. DİSK'e yönelen sağdan ve soldan her tür iftira, yalan: ihbar kampanyalarını işçi sınif, DİSK'in bilinçli tabanı boşa çıkarıyor. Kemal Türkler'in şahsında DİSK'i hedef alan gerici Tercüman gazetesinde başlatlan kampanya işçileri DİSK yönetimine karşı çıkarmak amacını güdüyordu. İşçiler bu oyunu biliyorlardı. Ve işçi sınıfı, dışına atılmış her soydan ve boydan sapık akımın devrimcilik (!) adına bu kampanyayla harekete geçmesine en iyi cevabı, 23-24 Ekim tarihleri arasındaki DİSK Temsilciler Meclisi ve Olağanüstü Genel Kurul'da verdi. 
Işçi sınıfının devrimci sınıf sendikacılığına yönelecek her türden bölücü eylemi göğüsleyebileceğini gösterdi. Bozguncuların heveslerini kursaklarında koydu. 

16 Eylül Genel Direniş'i sonrası işbirlikçi tekelci burjuvazinin saldırganlığı daha da arttı. 
Burjuvezi işçi sınıfına, emekçi halka savaş açtı, İşveren örgütleri, sarı sendika ağaları, gerici- faşist çevreler, ilerici örgüt ve kişilere karşı baskıyı, terörü yoğunlaştırdılar. TÖB-DER kapatıldı. Dalokay anti-demokratik olarak görevinden alındı. Binlerce işçi ve sendikâcı gözaltına alımp tutuklandı. DİSK yöneticileri de bunlar arasındaydılar. İşçilerden direnişe önderlik edenler, çoğunlukla genç işçilerin iş akitleri feshedilip, sokağa atıldılar. Egemen güçlerin «DGM ile işçilerin bir ilgisi yoktum zırvaları bizzat işçilerin direnişe katılmaları nedeniyle (| DGM'lerce tutuklanmasıyla yalanlandı. 


işveren örgütlerinin en gözü dönmüşü MESS, Maden-iş'i güç durumda bırakmak, sendikayı ekonomik olarak çökertmek için yüzlerce Maden-İş üyesini işten attı. İşverenler arası dayanışma fonu kurdu. 

Profilo'da işçiler, atılan arkadaşlarının tekrar işe alınması için direnişe geçtiler. Egemen 


Kız yurtlarında ise adeta «sıkıyönetim» uygulaması sürüyor. 
Bugüne kadar elliye yakın öğrenci yurttan hiç bir gerekçe gösterilmeksizin atıldılar. Kız yurtlarında atılmalar halen sürdürülmektedir. 

Yurtların faşist yuvalar haline gelmesine karşı tüm ilerici, yurtsever demokratik solcu öğrenciler güçlerini birleştirmeli, elele vermelidirler. 

Yurtlarda kalan (öğrenciler, devrimcileri atmak için istenen ve öğrencileri güç durumda bıreakmâyı amaçlayan belgeleri vermemek doğrultusunda güçlerini birleştirmelidirler. 


güçler, panzerle, bomba ile saldırdılar. Yakup Keser öldürüldü. 
Yüzlerce işçi gözaltında işkence gördü. Bitmedi işverenlerin saldırıları. Bitmeyecek işçi sınıfının ulusal ve sosyal kurtuluşu için verdiği kararlı savaşımı. 

işten atılan işçiler için, DİSK dayanışma fonu kurdu. Tüm ulusal demokratik güçler bu girişimi yürekten desteklediler. Kampanyalar açtılar. MESS üyelerinin grev kırıcılığı için aralarında dayanışma fonu kurması karşısında, işçi sınıfı, demokratik güçler eylem ve güç birliğinin önemini daha iyi kavradılar. Bir MESS üyesi (Maden-İş'in sürdürdüğü grev 1. yılını dolduruyor bu işyerinde - İzsal işvereni Ahmet Baysal)nin öteki üyelere gönderdiği şikâyet mektubundan; «Bir arkadaşımızın son toplantımızda (20 Eylül tarihli toplantı) söylediği gibi işçi sendikaları bir düğmeye basmakla bir anda yüzbinleri aşkın İşçi topluluğunu birlik davranışına sürükleyebiliyorlar biz, 350 işveren aldığımız bir kararı uygu-Ismada hâlâ çekingen, ürkek, hâlâ birlik şuurunun inancından uzak ve korkak...» bunları söylüyor. 

İşte işçi sınıfının birliğinin ö 


165 gü 
BULU HAR Í 


sağdan ve soldan yürüyenlerin 


nemi. İşte işbirlikçi tekelci burjuvaziyi tedirgin eden, korkudar ödünü kopartan olay bu. Ve işçi sınıfının bu birliğini parçalamak için her yola başvurmasının nedeni. Bunun için maocuları, goşistleri, sarı sendika ağalarını işçi sınıfının, onun devrimci sınıf sendikal örgütü DİSK'in üzerine salıyor. 

Tüm bunlara rağmen işçi sınıfının kararlı savaşımı hiç bir engel tanımadan ilerliyor. Sınıf savaşı keskinleştikçe sağ ve «sol» oportünistlerin gerçek yüzleri açığa çıkıyor. İşçi sınıfının, dev: rimci hareketin düşmanları demaske oluyor. 

Her türden saldırı ve provakasyonları boşa çıkıyor. DİSK'e uzanan eller kırılıyor. o Yüzbin-, lerce bilinçli işçi örgütüne sahip çıkıyor. Sağdan ve soldan yürüyenlerin çelmelemelerine atdırmadan DISK bayrağını, sınıf sendikacılığı bayrağını yüceltiyorlar. Bu bayrağı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. 

YAŞASIN IŞÇİ SINIFIMIZ VE ONUN TEK DEVRİMCİ SENDİ- 
KAL ÖRGÜTÜ DİSK. 

YAŞASIN İŞÇİ SINIFI ETRA-FINDA KENETLENEN TÜM ULU- 
SAL DEMOKRATİK GÜÇLERİN 
EYLEM BİRLİĞİ. 


KA irer en Fi 
İLERİ? > iie 


cya hep barabar ya hiç kurtulmak yok tek nana- A 


verenleri onların sen ee ea 


ektir. Y ıldırmayacaktır. Bizleri 


DİSK'in ve onun kalesi Meden - iş'in taeli adi Dü Sakla ani lane A İşi Zal Bta o cektir. Karşımızda sermaye sınıfı, onların örgütleri, eli kanlı iha- 


net cephesi MC var. 


Yanımızda tüm devrimciler, yolunu işçi sınıfının yolu bilmiş ilerici yurtsever gençler namuslu aydınlar, demokratik güçler var. 
Bu gün bu güçlerle sendikal mücadelemizi, yarın sosyalizm yolunda ileri demokratik bir Türkiye mücadelemizi mutlaka zafe- 


5 


Yaşasın işçi sınılımız ve onun devrimci sendikal mücade- 


lesi. 


Yaşasın DISK — Yaşasın Maden - İş. 
Yaşasın işçi-gençlik dayanışması.» 


İLERİCİ yurtsever GENÇLİK ə SAYFA: 5 


16 EYLUL DİRENİŞİ SONRASI 


EFE TARIM MAKİNALARI FABRİKASININ 


İŞTEN ATILAN GENC İŞÇİLERİ : 


“DİSK bayrağı yine şanla, onurla fabrikalarda en yükseklerde dalgalanacaktır! ” 


(YG, izmir Bürosu) 

DİSK'e bağlı Maden-İş Sendikası 3. Bölge Temsilciliğine bağlh, «EFE TARIM MAKINALARI Fabrikasınnda, DİSK'in, «DGM' ye ve MC'ye karş», ilan ettiği «GENEL YAS» eylemine fabrikalarından direnişle yanıt veren, yiğit Efe Tarım işçilerinden, işten atılan genç işçilerle yaptığımız roportajı yayınlıyoruz... 

Fabrikanızda kaç işçi çalışıyor, işten çıkarılan sizlerin toplamı kaç? 

e 200 işçi çalışıyordu. Patronun, şanlı ` direnişimize karşı, fabrikadan 21 Eylül de çıkardığı 12 işçi ile mevcut 
188 oldu. 

ülkemizdeki, gerici-taşist karması Milliyetçi Cephe'nin başta işçi sınıfı olmak üzere tüm demokratik güçler üzerindeki baskıları sürüyor. Türkiye İşçi Sınıfının tek demokratik kitle ve sınıf sendikası DİSK'in, «DGM'ye ve MC'ye karşı» başlattığı ve sizlerinde direnişlerinizle katıldığınız «Genel Yas» eylemleri hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Gerici-faşist karması dört başlı Milliyetçi Cephe, işçi sınıfı ve emekçi halk üzerindeki baskı ve zulümlerini sürdürerek, talan ve sömürü düzenmi sürdürmeye çabalıyor. Yoksul yığınların sırtından toplanan vergilerle ve emek sömürüleriyle ,ülkenin tüm kaynaklarını bir avuç tekelci sermayeye, yeğen ve akrabalarına peşkeş çekiyor. İşsizlik, pahalılik, ekonomik bunalım gittikçe derinleşiyor. Rüşvet, vergi iadesi yolsuzlukları ile ihanetini tescilleten MC temel üstüne temel 
(1) atma yollarıyla saklamaya çalıştığı gerçek yüzünü iyice açığa çıkarıyor. Burjuvazi azgınlaşıyor. Saldırıyor. Biz işçilerin gerçek devrimci sınıf ve kitle sendikamız DİSK'e sataşıyor, saldırıyor. (TRT'siyle yandaşı burjuva basınıyla baskı araçlarıyla...) İşçi sınıfı ise buna karşılık, birleşiyor, daha sıkıca kenetleniyor. DİSK'i, sınıfına, olanca güveniyle ve gücüyle koruyor. Fakat, şu unutulmamalıdır ki, gün işçi sınıfının mücadele günüdür. İşçi sınıfı o tarihsel girişimiyle 15-16 o Haziran'ları, şanlı 1 MAYIS'ları yarattığı gibi, daha da örgütlü, daha da kararlı bir biçimde 16 Eylül'ü de yaratmıştır. Tarihine bu günü 
de altın harflerle yazmıştır. 16 
EYLÜL ile, sömürünün, faşizan baskıların karşısına, emeğine onuruna göz dikmiş tekelci sermavedarların karşısına, işbirlikçilerine karşı. Halil Tunç'lara, Şide' lere karşı ÖRGÜTLÜ olarak (bazı çevrelerce söylendiği gibi kendiliğindenci değil) bilinçli bir biçimde çelikten bir yumruk olarek dikilmiştir. İşte, işçi sınıfı kendisine «söz ve karar sahibi olma ilkesinin tanıyan güçlü örgütü DİSK'in «HALKTAN YANA, İLERİ DEMOKRATIK BİR IKTİ-DAR» kurulana dek, DGM'nin önüne dikildiği gibi MC'nin önüne de dikilmiştir. Dikilecektir de. 

16 Eylül eyleminiz sırasında, 
direnişinizde aksayan yönler oldu mu? 

Eylemimiz, DİSK'e bağlı tüm işyerlerinde olduğu gibi, bizde de bilinçli örgütlülük ve kararlılık içinde başarıyla sürmüştür. 
Sermayenin baskı güçleri ve bunun yanısıra onlardan hiç aşağı kalmayan, MAO'cu ve GOŞİST akımların gazeteleriyle bozguncu propaganda ve girişimleriyin bozmak istedikleri direnişimizi olanca çabalarına rağmen boza- 


mamışlardır. (o İşçiler buna izin vermemişlerdir... 

Burjuvazi, direniş boyunca, sık sık «DGM'nin işçilerle - ilgisi yoktum türünden propagandalar yapmıştır. Ne diyorsunuz?. 

Işçi sınıfı artık ekonomik mücadelenin, siyasal mücadeleyle bağıntılı olduğunu öğrenmiştir. 
bilmektedir. İşçi sınıfı artık, ekonomik mücedeleyle aldığı zamların, fiyat artışlarıyla elinden zlındığının, ya olarak, ekonomik mücadelesi gereği GREV hakkını kullandığı zaman karşısına Devlet Güvenlik Mahkemelerinin çıktığını bilmektedir. Sınıfsal propogandasını yaptığı zaman karşısına, DGM'nin, faşist 141-142. maddelerin çıktığını biliyor. Burjuvazinin bu türden propogandesı artık çok az bir kesimi etkileyebiliyor. Geniş yığınlar, (o hedeflerini biliyorlar. 
Bu hedef doğrultusundadır ki, işçiler, 16 EYLÜL'de burjuvazinin suratında tokat gibi patlamışlardır. Burjuvazi, Tunçları, Şide'leriyle, TRT'siyle, gerici burjuv& basınıyla, İşçileri DISK’ ten koparmaya çalışmışlardır. 
Ame eksi olmuştur. DISK daha de güçlenmiştir. DİSK'in bayrağı yine şanla, onurla fabrikalarda dalgalanmaktadır dalgalanecektır del.. Bizler kendi inançlarımız ve sınıfsal bilincimizle bu direnişe katıldık. Şu anda işten atıldık. Viz gelir. Geşici kayıpler, mutlak zeferimize giden yol- de, sınıfsal kezançlardır. Fabrikalarımıza yeniden girme mücadelesi veriyoruz. Saşaracağımıza da İnanıyoruz! 

Türk-İş'in tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Yıllardır, işçinin emeğini sömüren patronlara işçileri peşkeş çeken uzlaşmacı sarı sendika Türk-iş, bu hereket içinde de kendini göstermiştir. Tabanın sırtından saltanat süren Türk-Iş yöneticileri ve saltanatını sürdürebilmek için, tabanını uykututmaya çalışan bu yönet ciler, bununla da yetinmeyerek örgütümüz DİSK'in «Genel Yas» eylemini, MG'nin borazanı TRT aracılığıyla bozmaya, leke sürmeye cüret etmiştir. Kimden yana olduklarını bir kez daha açığa vurmuşlardır. e Türk-iş'ii işçi kardeşlerimiz bu tutuma yanıtlarını en sert biçimde vermektedirler. İşçi sınıfının birliğini artık kimse bozamayacaktır. 

Eyleminiz sırasında, işçi sınıfina ters sapık akımların temsilcileri eylem alanınıza geldiler mi? Bu akımlar hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Eylem öncesi, MAO'cu ve GO-ŞİST akımların temsilcileri zaman zaman İşçilerin içine sızmaya, eylemin hedefini saptırmaya, «bozgunculuk görevlerini» yapmaya çalıştılar. Fakat, genel olarak, dünyada olduğu gibi, ülkemizde de işçi sınıfımız bu HAİNLERİ, burjuva ajanlarını kendisinden uzak tutmasını, tecrit etmesini bilmiştir... Eylem sırasında, bu akımlar, sapık teorilerinin, işçi sınıfının bu dev adımı karşısında eridiğini gördüler. İşçi sınıfının ve onun mücadelesine kenetlenmiş demokratik güçlerin «DGM'’YE GEÇİT VERMEMESİNDEN» sonra, Mao' cular, İzmir'de, tüm Türkiye'den topladıkları (o yandaşlarıyla bir «mitingçik» yaptılar. İhanet sloganlarını bir kez daha attılar. 
DISK'e küfreden, sosyalizme, sosyalist ülkelere küfreden, işçi sınıfına küfreden pankartlarıyla yürüdüler... Bir tek işçinin bile 


katılmadığı, rağbet göstermediğ: bu yürüyüşte devrimci maskeleri nin ardındaki yüzlerini açığa çıkardılar... 

Gazetemiz aracılığıyla, ilerici- yurtsever gençlere, demokratik güçlere ileteceğiniz bir mesaj var mı? 

«Gençliğin Yolu İşçi Sınıfının Yoludur,» diyen genç yandaşlarını işçi sınıfı bağrında taşıya- 


(UYG izmir Bürosu) 


lerdir. 


maktadır ve koruyacaktır. 


Bürosu) 


GYG izmir 
Denizcilik Bankası Ambar Y 


Yükleme İşletmesi'nde çalışan 
65 işçi, işletmede oynanan oyunlar ve ihbarlar sonucu işten atılmışlardır. 

Patron yanlısı, sarı sendika Türk-İş'e bağlı «Likat-İşv sendikasına üye olan ve işyeri müdürü ile bu sendikanın işyeri temsilcisi «Osman Bülbülnün çeşitli bası ve ihbarları sonucu işten atılmışlar ve yerlerine işçilikle ilgisi olmayan Ulaştırma Bakanı'nın adamlarını -yerleştir- 


caktır! Ülkemizde, yıllardır, yanış politikaları sonucu, küçük 


gurupları aşamayan gençlik ör- , 


gütlenmesinin aksine, en geniş, ilerici-yurtsever, sosyalist, demokrat gençliği, «işçi-köylü-öğrenci» ilerici gençliği çatısı altında toplayan İlerici Gençler Derneği (İGD)ne dayanışmalarımızı ve sempalimizi belirtiriz. 
Türkiye gençliği ile, dünya genç- 


“Metaş işçileri , işten atılan 41 arkadaşına işbaşı yaptırmak için direniyor 


İŞVERENİN , SARI SENDİKANIN OYUNLARI 


Faşist karması MC, sömürü düzenini koruyabilmek ve bu düzene karşı mücadele veren emekçi yığınları susturabilmek için getirmek İstediği faşist rejimin aracı olan DGM'lerini yasalaştırma mücadelesine girişmiştir. 

Yıllardır bu sömürü düzeninin getirdiği kısırlıkların yükünü taşıyan işçi sınıfı ve emekçi halkımız MC'nin bu düzeni perçinlemek isteğine karşı bir bütün olarak mücadeleye girişmiştir. Bu mücadeleyi Türkiye'de sınıf sendikacılığı yapan DİSK'te örgütlenen işçi sınıfı özgür irsdesi ile DGM'ler kapanana ve halktan yana demokratik bir iktidar gelinceye kadar aldığı genel direniş kararını hayata uygulayarak başlatmış ve tüm demokratik kuruluşlar bu kararı desteklemiş- 


Maden-iş'in Izmir 3. Bölge Temsilciliği'ne bağlı METAŞ İşçisi de aldığı Genel Direniş kararını başarı ile sürdürmüştür. : 

Direniş esnasında tek bir bilek, tek bir yürek, olarak mücadele etmiştir. 

işveren 1600 işçiyi direnişin 2. günü işyerine almamış fabrikayı Jandarma kordonu altına alıp Fabrika önüne gelmek için Servise binen işçileri doğru Fabrikanın içine sokup zorla çalıştırmaya uğraşmış, oporlörlerden yaptığı anonslarlâ işçinin direnişini bölmek istemiş, fabrika karşısında 12 gün geceli gündüzlü bütünlüğünü muhâfaza eden işçilerin karşısında ne yapacağını şaşıran işveren İşçileri toplandıkları sahadan «Otâsı benim yerimdim diyerek Jandarmalar vasitasıyla dağlara sürmeye kalkışmış, zorla askeri araçlara bindirilmek istenen işçiler birbirine kenetilenerek marşlar söyleyerek işverenin bütün mücadele araçlarına karşı koymuşlardır. 

Böyle şartlar içerisinde METAŞ İşçisi aldığı kararı son gününe kadar sürdürmüştür. Genelde alınan işbaşı yapılması kararı üzerine işveren, temsilciler de dahil olmak üzere 41 öncü İşçiyi işyerine almayacağını söylemiştir. Bütün işyerlerinde olduğu gibi METAŞ Işçisi de 41 arkadaşını tekrar işyerlerine aldırmak mücadelesini verecekleri kararı İle işbaşı yapmışlardır. 

O dönemden bu zamana kadar geçen süre içersinde işveren bütün olanaklarını kullanarak sarı, uzlaşmacı, işçinin emeğini satarak ancak İşverene hizmet edebilecek olan Türk-iş'e bağlı Türk-Metal-Iş Sendikasını METAŞ' a sokmak istemektedir. Fakat karşılığında şunu da görmektedir ki 12 gün yiğitçe direnen METAŞ İşçisi İşverenin bu tezgahına da karşı aynı bütünlüğünü koru- 


Çünkü METAŞ İşçisi şunu öğrenmiştir. Bir sendikanın işyerine girme mücadelesini işveren yapıyorsa o sendika ancak işverenin çıkarlarını koruyacaktır. Bir işyerinde İşçi DİSK'e bağlı bir Sendikaya girebilmek için canını bile veriyorsa o sendikanın işçi sınıf, mücadelesi verdiğini bildiği içindir. Ve bu apaçık örneği METAŞ İşçisi bir BMC ile bir TUBORG ile ve kendi işyerleri İle karşılaştırdıklarında bağlı bulundukları Maden - İş'e daha sıkı sarılmakta ve 3 ay kalan toplu sözleşmelerine daha güçlü daha azimli ve örgütlü girerek çıkarılan 41 arkadaşın hesabını da işverenden sormak kararı içersindedirler. 

YAŞASIN DİSK ve MADEN-IŞ METAŞ İŞÇİLERİNDEN 


t 


işlerdir. 


Bunun üzerine işten atılan işçiler -27 Ekim'de olayı protesto etmek için Alsancak Limanı'ndan başlayarak Gümrük'te biten bir yürüyüş düzenlemişlerdir. Yürüyüş sırasında, «Katil iktidar, MC istifa, Faşizme geçit yok, Kahrolsun işçi düşmanı sarı sendikalam belgilerini haykırmışlardır. 

işçiler özetle şunları söylemişlerdir: «İşletmemizde çeşitlı yüksek okullarda oynanan oyunların aynı oynanmaktadır. 


liğinin kaynaştırılmasını hedefleyen, bunun somut örneklerini gösteren İGD'yi selamlarız!.. Ayrıca İşçi sınıfının mücadelesinin yanında aldığı tavırla, bizlerle bu dayanışmayı sağlayan, görüşlerimizi açıklama olanağını sağlayan, «İlerici-yurtsever-Gençlik» gazetesine, «Efe Tarım İşçileri» olarak teşekkür ederiz. 
YAŞASIN İŞÇİ SINIFI - YAŞA-DİSK. 


SÖKMÜYOR 


BIR GURUP. 


DENİZCİLİK 
BANKASINDA 65 
İŞÇİ İŞTEN ATILDI 


E Türk-İş'in fi ihanet politikası devam ediyor 


Patron-sarı sendika işbirliği ile siyasi görüşlerimizden ötürü baskıya uğruyoruz. 

Davamızde haklıyız. Bugüne dek devrimci sendikalarla ilişki kuramamamız, önerilerini alamamamız bizleri şimdilik başarılı bir mücadeleden  alıkoymuştur. 
Ama bu arada çok şey öğrendik. 
Sınıf sendikacılığın sar, sendikalardan farkını gördük. DİSK saflarına katılmak için çalışacağız. O zaman bizi kimse yenemeyecektir.» 


YAŞAS işçi 
SINIFI 


YAŞASIN 
DİSK 


bir yıllık sure, herhangi bir yayın or ganının yaşamında belki de pek büyür bir anlam taşımaz. Ama işçi sınıfının ulusal ve toplumsal kurtuluşu yolunda ilerici gençliğin birliğini sağlamak doğrultusunda savaşan İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK gibi bir yayın organının yaşamında bu bir yıllık sürenin büyük önemi vardır. Bu önem faşist, kanlı terörün yoğunlaştığı, işçi sınıfına ters sapık akımların gençlik içerisinde yuvalanma- ye çalıştığı bir dönemde yayın çalışmeasina başlayan ilerici bir gençlik organı için daha da artmaktadır. 


Bir yıl!.. Dile kolay gelen bu bir yıl gazetemizi çıkarmama durumu ile karşı karşıya bırakan, çeşitli güçlüklerle savaşılan çetin bir dönemi kapsamaktadır. Bu çetin dönem, aynı zamanda, hiç bir yayıncılık geçmişi olmayan İYG çalışanları açısından de zengin deneylerle doludur. Bir bütün olarak, yazarından, teknik elemanına, dağıtımcısından, okuyucusuna kadar uzanan geniş bir çember içerisinde kalan tüm ilerici yurtsever gençler, bu bir yıl içerisinde çok şey öğrendik. Ama öğrendiklerimizi bir yazı çerçevesinde birleştiren bir çalışma söz konusu olmadı. Bazı sorunlarımızı bir kaç kez okuyucularımıza aktardık ve büyük destek gördük. Fakat deneyimlerimizi genel bir yazı çerçevesinsinde ortaya koyabilmemiz için en azından bir yıl gibi bir sürenin geçmesi gerekti. İYG çalışanları olarak gazetemizin durumunu çeşitli açılardan irdeleyen ve sonuçlar çıkaran böylesine bir yazıyı yayınlamanın, birinci yılimiza yakışır en değerli armağan olacağı inoncındayız. Ancak bu değerlendirmenin doğrudan okuyucularımızın katkısıyla tamamlanmadığı taktirde eksik kalacağı kânısına vardık ve bu sayımızda bir anket düzenledik. çalışmaları değerlendirmeleri karşılıklı olarak bütünleştirmeye çalıştık. İYG'nin okuyucularına bu konuda düşen en büyük görev anket sorularını özenle cevaplandırıp bize en kısa zamanda ulaştırmaları ve gazetemizin bundan sonraki yayın çalışmalarını ortaklaşa düzenlemek konusunda bize yardımcı olmalarıdır. Unutmamak gerekir ki, bir ilerici yayın organının hayat kaynağı, onu sürekli okuyan, dağıtan, yaşaması için özveri İle çalışan okuyucularıdır. 
IYG gazetesinin okuyucularının bu konudeki sorumluluk duygusuna olan inancımız tamdır. 


İYG'NİN YAZI POLITIKASINDAKİ BAZI YETERSİZLİKLER ÜZERİNE 


17 Kasım 1975 tarihinde çıkan ilk 
sayımız çeşitli çevrelerde geniş yankılar uyandırdı. Maocuların ve goşistlerin «yankısı» tahmin edilebileceği gibi, bugün de apaçık görülmektedir. Bizim sözkonusu etmek istediğimiz. ilerici yurtsever gençlerden gelen yankılardır. 
ilk sayımıza yapılan belli-başlı eleştiri, gazetenin tüm ilerici gençliğe ses- 


: DGM KAPANSIN, 


lenecek bir yapıya (kavuşturulması doğrultusundadır. Gazetemizin ilk sa yısında «ideolojik yanın ağır bastığı» tüm İlerici gençliğin forumu niteliğin de olması gereken ve bu iddiada olan bir ilerici gençlik gazetesi için, «ide 


odolojik yanın ön plandan olmasının sa- 


dece sosyalist gençlere seslenmek gibi - 


bir «darlığın getireceği biçiminde getirilen eleştiri, kuşkusuz gazetemizin geleceği açısından çok haklı bir kaygıya dayanıyordu. 

Ancak, unutulmaması gereken nokta şudur ki; her ilerici gazete, ilk sayısında çerçevesi çizilmiş bir platformu de beraberinde getirmek zorundadır. 
Bu anlamda, ilk sayımızda «ideolojik yanın ağır basması» normal karşılanmalıdır. 

Gazetemizin ilk sayısına yöneltilen bu yapıcı eleştiriden, ideolojik savaşımdan vezgeçilmesi gerektiği sonucu çıkarılmamalıdır. Aksine, istisnasız tüm yazılar, belli bir ideolojik özü içerisinde eritmek zorundadır. Bu eleştiriden çıkarılması gereken sonuç, gazetemizin salt ideolojik-politik konuları başlıbeşıra ele alan yazılara dayanmamasıdır. Çünkü, ilerici gençliğin yayın orgeni olma görevini üstlenmek aynı zamanda, işçi, köylü, öğrenci gençlik kollarından oluşan tüm gençliğin ekonomik, sosyal, demokratik sorunlarına çözüm bulmak doğrultusunda çalışmaları de gerektirir. Ama bu başlıbaşına ideolojik-politik konuları içeren yazıların yayırlanamayacağı anlamına gelmez. Ortaya çıkan sonuç şudur: Gençliğin ideolojik formasyonunu arttıran yazılara yer vermekle birlikte, onların, yaşamın her alanında beliren sorunlarına eğilen, çözüm yolları gösteren yazılara da yer vermek gerekir ve içinde bulunan koşullara bağlı olarak bu yazıların karşılıklı bir denge içerisinde yerleştirilmesi, birleştirilmesi gerekir. Gazetemizdeki yazıların yerleştirilmesi bu temel ilkeye göre yapılmaktadır. Kuşkusuz bu konuda yüzde yüz böşarıya ulaştığımız söylenemez. Ancak, gazetemizin ilk sayılarındaki eksaklıkların giderilmeşi doğrultusunda bir ilerleme kaydedildiği de bir gerçektir. 

Gazetemizin yayın çalışmasına başladığı ilk dönemde en başta sıkıntı çektiğimiz bir konu olarak, yazıların süresi içerisinde dizgiys ulaştırılamaması sorunu geliyordu. Gazete çalışanlarının az ve bunların deneysiz oluşu; bu güçlüğün (temelini -Giüşturuyordu. 
Diğer bir etkenide, gazetemiz okuyucularından yanıt alabilecek bir geçmişe sahip olmaması idi. Biz, bugün piyaseyı dolduran çeşitli maocu, troçkist, goşist yayın organlarının yaptığı gibi mesa başında oturup, Anadolu'nun en ücra köşesindeki çöpçülere «Marksist-Leninist 'iteratürlen donatılmış «okuyucu mektupların düzenleme yoluna başvurmadık. Bu doğrudan kendimizi aldatan, temelsiz, traji-komik bir güç gösterisi olacağı gibi, devrimci ahlâ- 


bağımsızlık -demokrasi yolunda gençliğin birl 


kımızla kesinlikle bağdaşmayan bir tutumdur. Ancak, gazetemizde yayınlanan okuyucu mektuplarının yasal açıdan suç niteliğini taşımaması, aynı zamanda büyük imla yanlışlıkları ile dolu olmemesi İçin gerekli düzeltmeleri yaptık. Bunun zorunluluğu açık olmakla birlikte, gönderilen yazıların öz olarak değişmemesi içinde büyük özen gös terdik, göstereceğiz. Ama şu bir gerçektir ki, gazetemizin bir yıllık geçmişi içerisinde okuyucularımızdan geler mektuplar gereği gibi değerlendirilmedi. Okuyucularımızdan gelen ürünlerin çoğunlukla şiir türünde olması ve bu türün sanat sayfasındaki «Genç Sanatçılar» bölümünde yeralmasının zorunluluğundan ötürü «Bizim Köşemiz» yetersiz kö&lmaktadır. «Bizim Köşemizmin yetersiz kalmasının bir nedeni de, bir okulun, bir yurdun, bir işyerinin veya belirli bir çevrenin sorunlarını yansıtan ve bu niteliği ile «Bizim Köşemiznde yeraldığı taktirde gerekli yankıyı uyandırmayacak olan yazıların başka bir sayfada değerle dirilmesidir. Bu tür yazılar, okuyuc. 

lardan gelen yazıların büyük bir çoğun luğunu teşkil etmektedir. 

Bir yıllık yayın çalışmamızın içinde özellikle öğrenci gençlik açısından. yeterli bir çalışma yaptığımız söylenemez. 
İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK tüm gençlik kollarına, yani işçi, köylü, öğrenci gençliğe seslenen bir yayın organı olmakla birlikte, içinde bulunduğumuz koşullar gereği öğrenci gençliğin sorunlurına daha geniş yer vermek zorundadır. Çünkü, gerek faşistlerin, gerekse bozguncu akımların hayat alanı bulabildiği sosyal kesim büyük ölçüde öğrenci gençliktir. Öğrenci gençlik içerisinde bunların belini kırabildiğimiz ve öğrenci gençliğin birliğini sağlama yolunda ilerlediğimiz taktirde, hem genel gençlik hareketine, hem de işçi sınıfının başını çektiği demokratik savaşımına en büyük hizmeti yapmış olacağız. Bu demek değildir ki, emekçi gençliğe yönelik yayın yapmıyacağız. Aksine, emekçi gençliğe yönelik yayınlarımız derinleşerek sürecektir. Üstelik şu bir tarihsel gerçektir ki, kısa yaşamına rağmen, tüm gençlik kollarına seslenen, emekçi gençlik sorununu ön plana çıkarıp bunu hayata geçiren günümüzdeki tek gençlik gazetesi İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK gazetesidir. Bu gerçeği hiç kimsenin gizlemeye gücü yetmeyecektir, yetmez. Bütün bunlara rağmen, yukarıda belirttiğimiz gerçekler açısından, öğrenci gençliğe yönelik yayınlarımızda, önümüzdeki sayılardan itibaren bir gelişme, bir derinleşme olcaktır. Bu zorunludur. 

Gazetemizin orta sayfası genellikle bir sorunun derinliğine incelenmesine veye çeşitli konularda ki ideolojik-politik yazılara ayrılmıştır. Ancak bu doğrultuda yaptığımız yayınlarda istediğimiz hedefe ulaşamadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Gençliğin üç kolunnu hatte bu üç kol içerisindeki çeşitli gençlik kesimlerinin sorunlarını derinliğine irdeliyemedik. Bunda deneysiz oluşumuz önemli bir rol oynadı. Bir yıl içerisinde edindiğimiz deneyimlerle. önümüzdeki dönem, programlı ve getirdiği sonuçlarla doyurucu bir orta sayfa yaratmek amacımızdır. Gençliğin ideolojik fermasyonunu güçlendiren yazılara czel bir önem vermek zorundayız ve vereceğiz. 


Üzerinde önemle durmak istediğimiz 


İLERİCİ yurt iy 


İGD Merkez Yönetim Kurulu | A. Muhtar SÖKÜCÜ 


Barış, bağımşızlık, demokrasi ve toplum soylu savaşım, işçi-öğrenci gençliğin anti-en birliğin işçi sınıfı yolunda yönlendirilmesin kırdığınız gençliğin uluslararası anti-empery her köşesinde yanıt bulmaktadır. 

İlerici Yurtsever Gençliğin birinci yıld len her türlü saldırıya karşın yerine getirm rumluluğun bilincinde olarak, giriştiğiniz hel olduğumuzu, bildirir, ileri demokratik bir dileriz. Saygılarımızla. 


GENÇLİK, HALKIMIZIN BAĞIMSIZLIK v-DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN /”” çi n 


TEHDİTLER SÖK” ya 
GENG İŞçİLE gk A, SENDİKA 


YURTS 


* IEN 


# MHP VE ÜLKÜ OCAK 
KAPATI sosi W 
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YIKILMALID 


TÖB-DER 
İzmir Şub. Başkanı 
Kenan İLHAN 


Sınıfsal savaşımında gençliğin önemli bir güç olduğunun bilincinde olan genç kardeşlerimiz!. 
Bir yıllık örgütlenme ve demok- yoludur» belgi rasi savaşımındaki başarıları- ve işçi sınıfı ö niz Türkiye devrimci hareketinde ulusal demokı önemli mevziler kazanarak yük- lem birliğinin selmektedir. İşçi, köylü, öğren- her boydan Saf ci gençliğinin en geniş anti-em- cu troçkist, gi 


Yayınlanmayı den buyana, de «Gençliğin 


peryalist birliğini oluştururken ve engellemel izlediğiniz «İŞÇİ SINIFI YOLU» tarlı mücadele belgisine (o bağlılığınız ülkemizin olan İlerici-Yu Ulusal ve sosyal kurtuluş müca- Gazetesi'nin { 


delesinde başarılar kazanarak i- İlerici Gençliğ lerlediğini büyük bir coşkunluk- demokrasi, bal la görüyoruz. toplumsal ileri 

Türkiye gençliğinin Anti-Em- veren MENEMİ 


peryalist, -Anti-Faşist birliğini o- LER DERNEĞİ luştururken, Barış, Bağımsızlık, rici olmuştur. 
Demokrasi ve Toplumsal ilerle- MENEMEN | me yolundaki gazetenizin bir yıl- DERNEĞİ -olar lık çalışmalarının yıldönümü o- ri işçi-köylü-öğ lan 17 Kasım gününde sizleri mut (o bağlaşıl kutlar başarılarınızın sürekliliği- yolunda etkili ni dileriz. Türkiye ge 
— Yaşasın İlerici Öğretmen ve liği ile da öğrencilerin daâyanışması!. için kararlı 


ever GENÇLİK 
DINDA 


ìl ilerleme yolunda bir yıldır sürdürmekte olduğunuz ist ve anti-faşist birliğinin sağlanması ve bu verimli sonuçlar doğurmuştur. Sayfalarınızda hayt birliği ve barış için olan belgileri Anadolunun 


ümünü kutladığı şu günlerde gazetenize yöneltiçalıştığınız onurlu görevinizde ve taşıdığınız sosavaşımda İlerici Gençler Derneği olarak yanınızda ürkiye'de daha coşkuyla kutlanacak yıldönümleri 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lan İLERİCİ-YURTSEVER GENÇ-LİK gazetesini yürekten kutlar, kerdeşçe selamlarımızı iletiriz. 
Yaşasın Türkiye (Gençliğinin Dünya Gençliği ile Dayanışması! 


başladığı gün- en bir yıl içinolu işçi sınıfının den ayrılmamış cülüğündeki tüm ik güçlerin eysağlanması için, akımların (mae' 
ist) yoğun baskı ine rağmen tuine devam etmiş sever Gençlik r sesi, Türkiye e olduğu gibi, msızlık, barış ve 
8 mücadelesi 
İLERİCİ GENÇ- 
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Bağımsızlık, demokrasi, barış, toplumsal ilerleme savaşımında, işçi sınıfının yolundan yürüyerek, ilerici gençliğin sesini ulusal ve uluslararası alanda yaygınlaştıran gazetenizin 17 KA- 


RICI GENÇLER SIM birinci yıldönümünde, ça- 
, bir yıldan be- lışmalarında engin başarılar dienci gençlik so- lerim. 
ığının kurulması — Yaşasın, İşçi-Gençlik Dayarol oynamış ve nışması ve Demokrasi Savaşı- nin dünya genç- mı. 


— Yaşasın tüm Ulusal Demokratik Güçlerin eylem birliği!.. 


RE mm nk 


asını sağlamak adele vermiş o- 


şi da, dünya gençlik ve öğrenci hareketi ile ilgili haber ve yazılar. 


Bilindiği gibi, egemen güçler ve çeşitli bozguncu sekter akımlar Türkiye gençliğini, dünya gençlik ve öğrenci hareketinden koparmak için ellerinden geleni ardlarına koymamışlardır. İşbirlikçi burjuvazi, Türkiye gençliğinin dünya gençliğiyle birleşmesini önlemek için özel yasa hükümleri getirmiş, elinde tuttuğu basın ve propoganda araçlarıyla gençlik ve öğrenci hareketlerini bizden gizlemeye çalışmıştır. Bozguncu akımlar ve sekter unsurlar da, dünya gençlik ve öğrenci hareketi yokmuş (!) gibi davranarak, Türkiye gençliğini ters bir şartlandırmanın içerisine iİtelemeye yönelmiştir. Bütün bunlar, onların sınıfsal niteliklerinin bir sonucudur. Ve bizleri hiçte şaşırtmamalıdır. 


Ama bütün bunlara karşı, köklü bir 


anti-emperyalist, o anti-faşist geleneğe. 


sahip olan dünya gençlik ve öğrenci hareketi vardır ve Türkiye gençliği bu gerçeğin bilincindedir. Bu bilinçten hareket eden İLERİCİ Yurtsever GENÇ-LIK, daha ilk sayısında, dünya gençlik ve öğrenci hareketine sahip çıkmış ve milyonlarca genci kucaklayan Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (DDGF) ve Uluslararası Öğrenciler Birliği (UÖB)'ni Türkiye gençliğine tanıtmıştır. Dünya Gençlik ve öğrenci hareketi ile dayanışma Onuruna sahip çıkmak gerekiyorsa, bu onur, bugün İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK gazetesine aittir. Mutlu bir rastlantıdır ki, İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK gazetesinin yayın yaşamına atılma tarihi olan 17 Kasım aynı zamanda «Dünya Gençlik ve Öğrenci Haftasınnın son günü olan «Uluslararası Öğrenciler Günüdür. 

Gazetemiz bütün eksikliklerine rağmen, dünya gençliğiyle dayanışma konusunda koyduğu hedefe ulaşmıştır. Bu gün Türkiye Gençliğinin büyük bir kesimi, İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK gzzetesinin yürüttüğü kararlı bir yayın politikası sonucu dünya gençlik ve öğrenci hareketine daha yakın ve içten bir ilgi duymaktadır. Bu önemli kazanımdır. Yine, dünya gençlik ve öğrenci hareketi, İLERİCİ Yurtsever GENÇ-LİK gazetesinin yayınları yoluyla Türkiye gençliğinin savaşımına artan bir destek ve ilgi göstermektedir. Uluslararası Öğrenciler Birliği Başkan Yardımcısı ve Şili Öğrenciler Federasyonu Başkanı A. R. gazetemize yaptığı özel bir açıklamada, Türkiye gençliğinin demokratik savaşımına ektif dayanışma göstereceğini belirtmiştir. Son olarak UÖB'ün aylık yayın organı World Student News'in son sayısında «Türkiye'nin Toplumsal Gelişimi ve Öğrenci Hareketi» üzerine bir yözı yayınlanmıştır. (Bu yazının geniş bir özetini 
12. sayfamızda bulacaksınız.) 

Şunu hemen kaydedelim ki, İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK dünya gençlik ve öğrenci hareketi ile dayanışma ve bütünleşme doğrultusundaki yayınlara olanakları ölçüsünde devam edecek ve güçlendirecektir. Bu bizim en doğal görevimizdir. 

Bütün bu bölümlerle birlikte, gazetemizin sanat bölümü de kendi içerisin de gelişen bir çizgi izlemiştir. İlk sayımızdan üçüncü sayıya kadar sadece bir «Nazım Hikmet Köşesi» ile yetinmek zorunda kalışımız bizi gerçekten 


'barış ve toplumsal ilerleme ği için savaşan 


uzüyordu. Sekiz sayfa olarak çıkmamız, sanat ve edebiyat ile ilgili yazılara geniş yer ayırmamızı güçleştiriyordu. Üçüncü sayımızda oniki sayfaya yükselince yaptığımız ilk iş, bir sayfayı sanat ve edebiyat yazılarına ayırmak oldu. Ancak, zamanla gördük ki sanat ve edebiyata bir sayfayı ayırmek, kendi başına çözüm yolu değildir. Gençliğe sanat ve edebiyatı sevdirici, gerici akımlarla sosyalist gerçekçi sanat arasındaki ayırımı çeşitli biçimlerde gösteren yazılarla sanat edebiyat sayfamızı beslemek gerekiyordu. 

Gazetemizin etrafında toplanan genç sanatçılar, bu özlemimizi 13. sayıdan sonra hayata geçirdiler. Sanat ve edebiyat sayfamız, zengin bir içeriğe kavuştu. Hemen şunu belirtelim ki, biz, bu günkü durumu da yeterli görmüyoruz. Sanat ve edebiyat bölümümüzü zenginleştiren, güçlendiren bir program sonuçlanmak üzeredir. 

Bir yıllık yayın yaşamımızın sonunda teknik açıdan sevindirici bir aşamaya ulaşmış bulunuyoruz. İlk başlarda bu işler belirli arkadaşların üzerinde yogunlaşmışken, bugün her biri bir «İLE-RICI Yurtsever GENÇLİK»i çıkaracak nitelikte geniş bir kadro oluşmuş bulunmaktadır. Kuşkusuz, gazetemizin teknik yönünü yeterli göremeyiz. Bunu geliştirmek başlıca görevlerinden birisi olacaktır. Çünkü bir yayın organını çıkarmak yetmez, asıl sorun onu en geniş bir biçimde okutabilmektir. Bu ilkeden hareket ettik ve vardığımız &- şamayı görebilmek için ilk sayımızla son sayımızı teknik yönden karşılaştırmanız yeterli bir bilgi verebilir kanısındayız. 


DAĞITIM VE MALI SORUNLAR 


En geniş kitlelere ulaşabilmenin bir yolu de, en iyi dağıtımdan geçer. Bilindiği gibi, Türkiye'deki tekelleşme basın sanayi alanında da son yıllârda hızlanmıştır. Bugün yayın dağıtımını belli başlı tekeller kontrol etmektedir. 
Burların İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK gözetesini : dağıtmaları beklenemez, Bu konuda bazı ilerici yayın organlarının başına gelenler belleğimizdedir. Birkaç büyük dağıtım şirketlerinin yanısıra piyasada boy gösteren küçük dağıtımcılar, ilerici olsalar bile, gazetemizi en geriş kitlelere ulaştırmak gücünden yoksur:durlar. Bugün dağıtımımızı kendimiz yapıyoruz. Bu durum mali plan- de kötü bir sonuç doğurmaktadır. Ama değıtımımız bürolar vasıtasıyla işlemektedir. Bunun dışında çeşitli yerlerdeki derneklere, bayilere, kitapçılara postalıyoruz. Satılan gazetelerin paraları düzenli dönmediği için bir yıl içerisinde iki kez çıkamama durumu İle karşı karşıya kaldık. Yine bu neden- den ötürü, ikinci sayımızda «Söyleşi» köşesinde söz verdiğimiz halde, kitap, broşür yayınını gerçekleştiremedik. Halbuki elimizde dört kitap ve'broşür yayına hazır bir biçimde beklemektedir. 


ŞU ANDAKI DURUMUMUZ NEDİR? 

lik sayıda sekiz bin basılan İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK, koşullara bağlı olarak inişli-çıkışlı bir tiraj grafiği çizmiş, son dört sayısında 20.000 basılmıştır. Normal olarak bunun 1500-2000 arası iade olmaktadır. Bir çok sayılarından elimizde kalmamıştır. 

Abone sayımız sevindirici bir seviyeye yükselmiştir. Açtığımız abone kampanyası başarıyla sonuçlanmış, 1000 
olan hedef aşıldığı gibi, bugün abone sayımız 1500'e ulaşmıştır. 

İlerici gençliğin birliği doğrultusunda gösterdiğimiz bu gelişim, işçi sınıfının ulusal ve sosyal kurtuluşu çizgisi üzerine oturttuğumuz yayın politikasının geniş gençlik kesimleri tarafından kabul görmesi, gerici güçleri ve her soydan ve boydan bozguncuları büyük ölçüde rahatsız etmektedir. 

İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK gazetesinin biri 15. sayısı, diğer ikisi «1 Mayıs» ve «DGM'ne Hayır» özel sayıları olmak üzere, -şimdiye dek üç sayısı mahkeme kararı ile toplatılmış ve sorumlu yönetmenimiz hakkında soruşturma açılmıştır. Ayrıca 6. sayıdan sonraki hemen hemen bütün sayılardan —her sayıdan bir kaç tane olmak üzere— ötürü davalar açılmaktadır. Diğer yandan, Anadolu'nun çeşitli kent ve kasabalarında, elinde hiç bir «mahkeme kararın olmayan «işgüzar görevliler gazetemizin satışını yasaklama yoluna gitmektedirler. Gazetemizin satışı postahane kanalı ile de engellenmeye çalışılmakta, gönderdiğimiz gazetelerin içine mazot akıtılmakta, dağıtan veya okuyan arkadaşlarımız gözēltna alınmakta, dayak ve -işkence- den geçirilmektedirler. 

Gazetemize yönelik baskılar bunlarla sınırlı değildir. Egemen güçlerin değirmenine su akıtan her Soydan ve toydan bozguncular, çeşitli ihbar ve dedikodularla İLERİCİ Yurtsever GENÇ-LİK'i susturmanın yollarını aramaktadırlar. Bozguncular gazete satan arkadaşlarımıza saldırmakta, gazetemizin merkezini ve bürolarını basmaya cüret ederek karşı devrimci yöntemlere bel bağlamaktadırlar. Ama nafile!.. İşçi sınıfımızın ulusal ve sosyal kurtuluşu yolunda, bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme yolunda ilerici gençliğin birliği için savaşan İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK'i susturamayacaksınız! Dünya gençlik ve öğrenci hareketi ile dayanışma ve bütünleşme yolunda yürüyen İLERİCİ Yurtsever GENÇ-LİK'i (o susturamayacaksınız! (İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK, sağdan ve «sol» dan gelen ve gelecek olan her türlü baskı ve teröre karşı deha da güçlenerek cevap verecektir. 

İlerici yurtsever gençler! (o Belgilerimizi önümüzdeki yıllarda da hayata geçirmek için kollarımızı sıvayalım! 

HER SAYI BİR ÖNCEKİNDEN DAHA İLERİ! 

DAHA YAYGIN DAHA GÜÇLÜ 

BİR «İLERİCİ YURTSEVER GENÇ-LIK» 


DİSK 


İzmir Bölge Temsilcisi 


Vural ATİS 


ILERİCİ-Yurtsever-GENÇLİK Gazetesi'ne... 

Türkiye İlerici Gençliğinin gür sesi, «Gençliğin Yolu Işçi Sınıfının Yoludur» belgisinin şaşmaz kararlı savunucusu «lİlerici-Yurtsever-Gençlik» Gazetesi, 17 KASIM'da bi- 


rinci yılını dolduruyor. 


Tüm maceracı, Mao'cu, Goşist ve «Oportünist» akımlara, Işçi sınıfının dışladığı bozgunculara aman ger doğru 


yolda ilerliyor... 


Burjuvazi, Mao'cular Goşistler bu gelişim karşısında geriliyorlar, korkuyorlar, korktukça da azgınlaşıyorlar, saldırganlaşıyorlar. 

Tarihsel savaşımın kararlı mücadelecisi işçi sınıfı, 15-16 HAZIRAN'lardaki, 1 MAYIS'lardaki utkan geleneğini, 16 EY-LÜL'lerde de şanla sürdürüyor. İşçi sınıfının kopmaz bir parçası olan İlerici Gençler de bu kavgaya omuz veriyorlar... İşte, «İLERİCİ-Yurtsever-GENÇLİK» gazetesi bu onurlu savaşımın bir ürünü olarak gelişiyor, güçleniyor!. 

17 KASIM'da da, daha uzun savaşım günlerine doğru, 
dimdik, dünya Gençliği ile dayanışma içinde, saygınlığını artırıyor... 

Genç yandaşlarımızın sesi, «İlerici-Yurtsever-Gençilk» Gazetesi'ni kutlar, başarılar dileriz!.. 

— Yaşasın, Bağımsızlık Demokrasi, Barış, Toplums! 
İlerleme Savaşımımız!.. 

— Yaşasın, Işçi-Gençlik Dayanışması!.. 


TEK-BAD e 
Teknik Bilimler Araştırma Derneği A. 
Zeki ÖZKESKİN 


İlerici Yurtsever Gençlik Gazetesi'ne, 

İlerici Türkiye Gençliğinin Anti-emperyalist, anti-faşist, en geniş birliğini sağlama yolunda kararlılıkla sevaşan gazetemiz İYG'nin birinci yayın yılını doldurduğu bu süre içinde (17 Kasım) ilerici gençlik hareketi de yol alıyor. 

Işbirlikçi tekelci burjuvaziye, faşist çetelere, maocu, troçkist, goşist akımlara, oportünist unsurlara karşı ardıcıl savaşım veren. gazetemizin Türkiye Gençliğinin tek yayın organı olacağına İnanıyor ve bu uğurda tüm ilerici gençliği gazetemize sahip çıkmaya, onu yaşatmaya, yaygınlaştırmaya çağırıyoruz. 
Yaşasın İlerici-Yurtsever Gençliğin ulusal bağımsızlık demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme yolunda verdiği en güzel 


eylemi. 


İLERİCİ yurtsever GENÇLİK g SAYFA: 8 


17 kasım, İLERİCİ yurtsever GENÇLİK gazetesinin 1. kuruluş 


yıldönümünde 


TÖB-DER Torbalı 


Şb. Bşk 


Hasan Hüseyin GÖNCÜ 


«İLERİCİ Yürtsever GENÇLİK» Gazetesine, 

Bir yıldır işçi sınıfı bilimi ışığında her türden serüvenci, bozguncu akım olan maoizme troçkizme, goşizme ve oportünizme karşı sürdürdüğünüz ideolojik savaşımınızı sonuna dek 


DİSK LASTİK-İŞ 
Sendikası 

İzmir Şubesi Adına, 
Başkan Nail KARAKAŞ 


İLERİCİ - Yurtsever - GENÇ-LIK Gazetesi'ne... 

İLERİCİ - Yurtsever GENÇ- 
LİK Gazetesi başarıyla, birinci yayın yılını 17 KASIM'da dolduruyor. . İlerici-Yurtsever-Gençlik Gazetesi, bir yıllık yayın süresince, işçi (o sınıfımızın mücadelesine omuz vermiş, o «İşçi-Gençlik dayanışması» yolunda olumlu, yapıcı, adımlar atmıştır. 
«Gençliğin Yolu İşçi Sınıfının Yoludum belgisine hayatiyet kazandırmış" ve kazandırmaktadır da... 

LASTIK-IŞ Sendikası (o İZMİR Şubesi, işçi sınıfına ters, Mao' cu-Goşist türünden sapık akımlara ve onların temsilcilerine amansız bir tecrit etme politikası uygulamış ve kendi yolundan yürüyen İlerici-Yurtsever-Gençliğe sahip çıkmıştır ve çıkacaktır da!.. 


Izmirli tüm LASTIK-IŞ'li işçiler adıne, gezetenizin birinci yıldönümünü, içten kutlar, ba- 


şarılarının sürekliliğini dileriz... 
— Yaşasın işçi-gençlik dayanisms.. 


GAZETEMİZE GELEN MESAJLARI ÖNÜMÜZDEKİ 


sayılarda yayınlamaya devam edeceğiz 


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIGI 


FAŞİSTLERDEN TEMİZLENMELİDİR! 


Bilindiği gibi, MC'nin eğitim kurumlarını faşistleştirme çabaları en yoğun bir biçimde, Eğitim Enstitülerinde ve öğretmen okullarında kendisini gösterdi. En son olarak ÜSS'e göre öğrenci alan Eğitim Enstitülerinde sınav biçimi değiştirildi. 
Öğrenciler yazılı sınavların dışında yapılan bir «mülakatla» elemeden geçirildiler. Bu sözlü sınavlarda öğrencilere, «9 Işık doktrini», Türkeşin ilk ve son karısının adları, Hergün gazetesi yazarlarının adları ve daha bir çok faşist ve ırkçı sorular soruldu. 

Bu anti-demokratik sınavlar sonucunda Atatürk Eğitim Enstitüsü'ne de MHP ve Ülkü Ocaklı faşist komando çeteleri dol- 


duruldu. Sınavlarda yapılan anti - demokratik uygulamayı, eli o sopalı saldırgan mü- 


jür, Namık Özer Erdoğan kendi demeciyle (o kanıtladı. 18 Eylül 
1976 tarihli Tercüman gâzetesine verdiği demeçte; «Ön kayıt sistemi İle alınacak İmam-Hatip Okulları mezunlarının puan siralIamasına bakılmaksızın kayıtlarını yapacağız.» demiştir. 
Bunların dışında sınav komis- 


yonları MHP yanlılarından oluşturulmuş, isim köşeleri kapatılması gereken sınav kâğıtların- da, isim köşeleri kapattırılmamıştır. 

İlerici-demokratik güçlerin bas kı ve direnişi sonucu sınavların iptali faşist işgallere neden olmuştur. Sınavların iptalini bahane eden faşist çeteler Eğitim enstitülerini işgal etmişlerdir. 
Halen ilerici, demokrat, yurtsever tüm öğrencilerin, öğrenim özgürlüğünü yokeden faşist çeteler, yasadışı eylemlerini sürdürüyorlar. 

Atatürk Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin birim örgütü olma yolundaki Genç Eğitimciler Derneği faşist işgalin sona erdirilmesi, öğ renim özgürlüğünün sağlanması için CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit e, Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanlığına, çeşitli üst kuruluşlara telgraflar çekmiştir. 
Ayrıca Eğitim Enstitüsü öğrencileri Vilayete başvurarak okullarında can güvenliği istemişlerdir. Bütün bu çabalara yöneticiler kulaklarını tıkıyorlar. Öğretmen okulları Genel Müdürü M. 
E. Bakanının aldığı kararı uygulamayacağını söylüyor. «Koman- 


do Ayvaz» namı ile anılan genel müdürün bu açıklamasına, Eğitim Enstitüleri müdürleri de katıldı. 

Bütün bunlar, Eğitim Enstitüleri sınavlarının iptal edilmesinin yeterli olmadığını, Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademeleri- ne atanan MHP ve Ülkü Ocaklari yanlısı «görevlilerin» yerlərin- de kaldığı sürece yapılacak yeni bir «sınavın» da aynı sonucu doğuracağını göstermektedir. Bu durum karşısında öğrencilerin istemleri şunlardır! 


è Milli Eğitim Bakanlığının faşistleştirilmesi çabalarına son verilmeli, çeşitli kademelere atanen faşistler görevlerinden alınmalıdır. ; 


è Eğitim Enstitülerine, merkezi puan sıralamasına göre öğrenci alınmalıdır. 


Ancak bu istemlerinin gerçekleşmesinin MC'nin alaşağı edilmesinden geçtiğini bilen ilerici öğrenöiler, «Kahrolsun gerici eğitim sistemi, ulusal demokratik halktan yana bir eğitim için ileri» diyorlar. 


destekleriz. 

Bağımsızlık, Demokrasi, Barış ve Toplumsal İlerleme belgisinin, ulusal demokratik güçlerin eylem birliği ile utkuya ulaşacağı inancıyla İLERİCİ Yurtsever GENÇLİĞE başarılar dileriz. 31.10:1976. 


gazetemize gelen mesajlar 


İKD 
İzmir Şubesi 


İlerici Yurtsever Gençlik Gazetesine; 

Barış, demokrasi toplumsal ilerleme mücadelesinde 17 Kasım 1976'da 1. ci yılını dolduran gazetenizi (kutlar, bundan 


sonraki yayınınızda da başarılarınızın sürekli olmasını dileriz. 


FAŞİST SALDIRILARA KARŞI | H ÖĞRENİM ÖZGÜRLÜGU VE CANGUVENLIĞI IÇIN 


ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE ÖĞRENCİLERİN 

DAYANIŞMASI GÜÇLENSİN. 

MC'nin gençlik üzerindeki çok yönlü politikasının bir biçimi olan faşist komando saldırıları yoğun olarak sürdürülüyor. 
MC'nin desteklediği faşist komandoların üniversitelerin açılmasıyla birlikte hızlanan kanlı eylemleri, okul işgalleri can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünü ortadan kaldırmıştır. Bu bir avuç zorbanın yarattığı olaylarda 1 Kasım'dan bu yana beş kişinin ölmesi, 250'yi aşkın kişinin yaralanması, öğrenci gençliğinin içinde bulunduğu tehlikenin büyüklüğünü daha somut bir biçimde ortaya koyuyor. 

Istanbul Üniversitesinin can güvenliği kalmadığı için süresiz kapatılması, İstanbul Okmeydanı Motor-Sanat Enstitüsü öğrencisi Şükrü Ay'ın MHP'ne üye olmayı kabul etmediği için yüksek dozda morfin verilerek öldürülmesi, Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsünde hocalarının gelmesini bekleyen öğrencilere sınıfın içinde saldırılanların 50'ye yakın devrimci öğrenciyi yaralaması, komandoların yarattığı olaylara sadece bir kaç örnektir. 

Yıkım halini alan bu saldırılar karşısında soğukkanlı olmak, saldırıları, göğüslemek tüm demokrat gençlik kesimlerinin üstesinden gelmek zorunda oldukları bir görevdir. «Biz> faşistlere onların anladığı dilden cevap vereceğiz» denli sözler. 
bu doğrultuda girişilecek her türlü eylem ters sonuçlar doğurduğu gibi, faşist çetelerin ekmeğine yağ sürecektir. Bireysel terörizm, grupsal çıkışlar çözüm değildir. Faşist saldırıları boşa çıkartabilmenin tek yolu geniş öğrenci kitlelerini hareketin içine sokabilmek, ilerici - güçlerin desteğini sağlıyabilmektir. 

. 8 Kasım'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde meydana gelen olaylar, faşist saldırganlara karşı alınan tavır ve verilen eylem, bizlere, faşist saldırıları boşa çıkartmanın yolunun kitlesel eylemlerden geçtiğini bir kez daha göstermiştir. Bilindiği gibi Fen Fakültesi ilerici, devrimci öğrencilerin çoğunlukta olduğu br okuldur. Faşist çetelerin yuvarlandığı Edebiyat fakültesinden tek bir kapı ile ayrılmaktadır. Bu kapı şimdiye kadar faşist çetelerin saldırılarında başlıca giriş yolu oluyordu. İlerici, yurtsever öğrencilerin sürekli uyarıları sonucu bu kapı kapatıldı. Olay günü yine aynı kapıdan girmenin yolunu bulan faşist zorbaların silahlı saldırılarına karşı hep beraber tek bir yumruk gibi hareket eden Fen Fakültesi öğrencileri saldırılara yangın söndürme cihazlarıyla karşı durdular. Okul yönetimini harekete geçirdiler. Olayı protesto için 3000 kişi okul dışına çıktıklarında faşist saldırganlar hiç bir şey yapamamıştır. Bu olayın da gösterdiği gibi faşistler kitlelere saldıramamakta «Gençliğin yolu işçi sınıfının yoludur» diyerek hareketini genel demokrasi ve özgürlük savaşımının bir parçası olarak gören ilerici, yurtsever gençler arasında saldırıları boşa çıkmaktadır. 

Fen Fakültesi olaylarının gösterdiği diğer önemli nokta da öğretim üyeleriyle kurulacak diyaloğun önemidir. 8 Kasım Fen Fakültesi öğretim üyeleri, faşist saldırganlara karşı öğrencileriyle beraber yürümüş, ortak tavır koymuşlardır. 

Buna rağmen, halen ilerici öğrencilerle hocaları arasındaki dialog istenilen seviyede değildir. Ancak hiç bir ilerlemenin olmadığı da ileri sürülemez. 19 Kasım tarihinde İstanbul Üniversitesi'ne bağlı 658 öğretim üyesinin yaptığı demokratik çıkış bir örnektir. Yine bu doğrultuda, İstanbul Üniversitesi Rektörü Haluk Alp'in Üniversite Denetleme Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Okullardaki olayların MC'den kaynaklandığını, gerçek suçluların MHP'li, Ülkü Ocaklı komandolar olduğunu belirtmesi, kuşkusuz ileri doğru atılan bir adımdır. Bu adımların güçlendirilmesi gerekir. Koşullar ne olursa olsun, hem öğretim üyeleri, hem de öğrenciler şu istemleri ileri sürmekten geri durmamalıdırlar. s 

* İlerici güçler ve örgütler, gençliğe sahip çıkmalıdır. 

9 MHP'li ve Ülkü Ocaklı faşistler, işgal ettikleri tüm okullardan ve yurtlardan atılmalıdır. 

© Okullardaki polis ve jandarma karakolları kaldırılmalıdır. 

* üniversite özel polisi kurma girişimleri sonuçsuz bırakılmalıdır. 


İLERİCİ yurtsever GENÇLIK g SAYFA: 9 


ANGOLA, 
SÖMÜRGEDEN HALK 


CUMHURİYETİNE 


Asgari 6 yılık ücretsiz ve 

ve zorunlu eğitim, 

Gençliğin ilerici çalışmalarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi, 

ülke çapında kültür-fiziğin teşvik edilmesi ve korunması, 

(MPLA Programından) 

1956 o Aralığında, Luanda'da 
gizli olarak kurulan MPLA, Angola'nın Kurtuluşu İçin Hâlk Hareketi ilk duyurusunda şöyle diyordu: o «Portekiz sömürgeciliği 


ona karşı savaşım verilmeden ezilemez. Angola halkı kendini ancek devrimci savaşım ile kurtarebilir. Angola halkı hiç bir renk, sosyal durum, din ya da kişisel inanç ayırım: yapmaksızın anti- emperyalist cephesini kurarak bu zaferi elde edebilir. Angola'nın Kurtuluşu için Halk Hareketi, yaygınlığı sayesinde başarıya u- 


laşılacaktır.» 
500 yıl süre Portekiz sömür 
geciliği ve 15 yıl süren MPLA 


FEDERAL ALMANYA'DA ANTI-DEMOKRATIK 


BİR UYGULAMA 


Son aylarda Federal Almanya'da sürdürülen «BERUFSVER-BOT»İş yasaklaması adlı uyguiama dünya demokratik kamuoyunun, bu uygulamanın kurbanlarının çoğunun gençler olması dolayısıyla da uluslararası gençlik örgütlerinin ilgisini bu ülkeye çekiyor. Uluslararası dayanışma kampanyalarında yer almış Komünist Partirfin toplantılarına katılmış, değişik politik (o çalişmalarda görev almış veya FAC anayasasına bağlılıklarından kuşku duyulanların işten atılmalarını ve bir daha devlete ait işyerlerinde çalışmalarını engelleyen bu uygulamöya karşı Ülke İçinden ve dışından kampanyakar güçleniyor. 


rumluluklarının yanısıra, demok rasi, özgürlük toplumsal ilerleme ve gençlik hakları için savaşı mını da gözönünde tutan DDGF FAC'deki Berufsverbot ile yakın dan ilgilenmektedir. FAC'de b uygulamaya karşı kurulmuş ör gütlerle ve etkilenen kişilerle yü rüttüğü görüşmelerden sonr ODGF Bürosu şunu duyurur: 

— Berufsverbot ve benzer uygulamalar, düşünce, inanç, ör gütlenme gibi temel hak ve öz gürlüklere aykırıdır. Helsinki'de yapılan Avrupa Güvenlik ve | birliği Toplantısı Sonuç Belges ve İnsan Hakları Evrensel Bil dirgesiyle çelişmektedir. 

—- Demokratik özgürlükleri ortadan kaldırılması ilerici dü 


Bu anti-demokratik uygulamanın iki kurbanı DDGF toplantısında, 


Anayasaya bağlılıklarını (0) anlayabilmek için 800.000 FAC vetandaşı eylemleri, . örgütlerle ilişkileri ve inançları bakımından araştırıldı: Hükümet bu sayının sadece yarım milyon olduğunu söylemekte. Bugüne dek aralarında doktor, işçi ve çeşitli memurların bulunduğu 300 kişi politik eğilimlerinden dolayı işlerinden atıldılar ve kamu sektörlerinde o çalışmaları yasaklandı. 
Politik inançlarına göre insanları bölme, bağlı oldukları örgütler nedeniyle getirilen kısıtlamalar, muhbirlik, işten atılmalar Federal Almanya'da bir korku havası esmesine neden oluyor. 

Bu anti-demokratik uygulamaya özel bir şekilde eğilen DDGF, FAG'deki üye örgütleri, Alman Sosyalist Genç İşçileri (SDAJ) ve MSB Spartaküs öğrenci örgütüyle ortak bir toplantı düzenledi. Uygulamanın kurbanlarının da dinlendiği toplantı sonunda şöyle bir bildiri yayınlandı 

«Barışın savunulması demokrasinin geliştirilmesi detantın ve işbirliğinin ilerletilmesi 


süncelerin kısıtlanması, antiko. 
münizm eğilimleri demokrasini üzerinde olumsuz etkiler yap makta güçlenen uluslararası ba riş ve işbirliği için kötü sonuç lar doğurmaktadır. 

— FAC ve diğer ülkelerin de mokiatik (o güçlerinin eylemle «Berufsverbotyun — başlatıcıların savunma durumuna sokmuştur Böyle bir şeyin artık olmadığ görünümü vermek istiyorlar. Ger çek ibu anti-demokratik uygula manın bazı yerlerde halkın tep kisi üzerine geri adımlar atılsa da hâlâ sürdüğünü göstermek tedir. - 

DDGF, uygulamadan zarar gör. 
müş tüm demokratlarla dayanış masını açıklar. Anti-demokratik önlemlerle eylemleri kısıtlana demokratik gençlik ve öğrenc örgütlerinin saflarını tutar. 

DDGF, tüm üye örgütlerin «Berufsverbot» karşı protesto larını yükseltmeye, bu önlemi kurbanlarına. moral maddi des tek olmaya çağırır.» 

Türkiyeli ilerici yurtseverler bu çağrıya yürekten uyacaklar. 
dır. 


öncülüğünde örgütlü gerilla s2- vaşı sonunda 11 Kasım 1975'de Angola'nın bağımsızlığı tanındı Bağımsızlığı tanınır tanınmaz ülkeye, genç cumhuriyete karşı girişimler başladı ve emperyalizm CIA öncülüğünde örgütlenmiş UNITA ve FNLA gibi sahte bağımsızlık örgütleri, paralı yabancı askerler ve Güney Afrika Cum- 


huriyeti askerleriyle saldırıva geçti. 
Ülkelerine müdahale sonucu 


yeniden silahları kavrayan MPLA ve onun çağrısına coşkuyla uyan JMPLA (MPLA Gençliği) zorlu bir uğraşın içine girdi. Saldırgan güçlerin bir köşesini Washington, Lizbon, Pretoria gerici üçgeni, diğer köşesini ise Pekin ve onun çeşitli ülkelerdeki çömezleri oluşturuyordu. 

Dünyada son yıllarda gözlenen olumlu değişiklikler, Detant sürecinin etkenlik kazanma- sı, emperyalistleri Angola'ya açık bir askeri müdahaleden alıkoydu. Gerici çabalarını Afrika” daki uşakları yoluyla yürütmeye çalışıyorlardı. ABD'de dahil o!- mak üzere birçok ülkede «Angola'da savaşa hayır» belgisi a! 
tında, Angola'nın bağımsızlığı ve bütünlüğünün tanınması için kıt is gösterileri yapıldı. 

«Detant bizim ulusal kurtuluş savaşımı veren halklara yardım yapmamızı engeilemez. Biz yeryüzünün her köşesindeki ulusal kurtuluş savaşlarına yardım ettik, ediyoruz ve edeceğiz.» Böyle diyordu dünyada o belirleyici güç haline gelen emperyalist sa!- dırılar karşısında halkların ve barışın en büyük savunucusu Sosyelist sistem. Müdahale savaşı sırasında da Anacola'ya, onun örgütlü gücü MPLA'ya yardımlarını “sürdüren sosyalist ülkeler, bağımsızlığına yeni kavu: muş ve yeni bir saldırıyla kar karşıya kalan Angola'ya sila? 
tıbbi malzeme gibi her türlü ge 


Türkiye gençliğinin 


re«sinmelerini hiç bir karşılık gözetmeksizin verdiler. Bu arada Küba Sosyalist Cumhuriyeti de emperyalistler tarafından üzetine yöneltilen tehditlere kulak asmadan uluslararası dayanışmada kendisine düşen görevi yerine getiriyordu. 

Bugün Angola Halk Cumhuriyeti bir yaşında. Denizaşırı bir Portekiz osömürgesinden hızla bir Halk Cumhuriyeti haline geçiyor ve onun niteliklerini kazanıyor. Emperyalistler, sömürgeciler ülkeden Kovuldu, halkı acımasızca sömüren şirketler millileştirildi, CIA beslemesi kurtuluş (!) örgütleri yenilgiye uğratıldı, pöralı askerler şidde*- ie cezalandırılıyor, her alandi tem bir demokratikleşme sü: mekte. Sosyalist ülkelerin katı 


Dünya gençliği ile dayanışması engellenemez ! 


Ülkemizde, ilk kez İlerici Gençler Derneğinin girişimi ve öncülüğünde Oo kutlanılmaya hazırlanan 10 Kasım Dünya Gençlik Günüyle 17 Kasım Dünya Öğrenci Günü arasındaki «Dünya Gençlik ve Öğrenci Haftası» egemen sınıfların engellemeleri nedeniyle zamanında yapılamadı. Haftanın programı, demokratik, ilerici kuruluşların da katılımlarıyla yapılacak «Gençliğin Sorunların ve «Gençliğin Anti- faşist Birliğin adlı açık oturumlar, Sinamatek ile işbirliği ile gerçekleştirilecek olan bir film gösterisi, IGD Tiyatro Kolunun «Ellerinize ve Yalana Daim ve «Gençlik Oyunu» adlı iki oyunu, 
koro folklor, slayt gösterileri 17 
Kasım'da Dünya Öğrencileriyle Dayanışma Gecesi» ve gençliğin anti-faşist savaşımı adlı bir sergiyi içeriyordu. 

Uluslararası özelliği olan bu haftayı niteliğine uygun biçimde kutlayabilmek için tüm gücüy- 


le çalışan IGD bu anti-demok-. 


ratlk engellemeyi yayınladığı bildiriyle şiddetle protesto etti ve dünya gençliği İle aynı zaman- 


da olmasa bile haftayı MUTLA-KA KUTLAYACAKLARINI açıkladı. 

Egemen güçlerin bu haftayı engellemelerinin tek nedeni İGD' nin gün geçtikçe artan saygınlığı ve dünya gençliğinin uluslerarası anti-emperyalist dayanışmasını ulusal planda temsil eden tek kitle örgütü olmaya doğru hızla gelişmesidir. Bu gelişme ne kısıtlamalarla önlenebilir ne de maocu-goşist-troçkisi gibi ters akımlar tarafından yoiundan o alıkonulabilir. Sağlam ilkeler etrafında gittikçe yaygınlsşan, çağrılarına Anadolunun her köşesinden yanıt bulan, İşçi sınıfının yolunu kendisine rehber bilmiş, uluslararası gençlik hareketiyle uyumlu ilerici gençlik hareketi ve onun örgütsel planda temsilcisi İGD, kendisine düşen uluslararası sorumlulukları yerine getirmeyi görev saymaktadır. Amaçlarından biri uluslararası gençlik hareketiyle bütünleşmek olan İGD, bu bütünleşmeyi engelleyen anti-demokratik yasalara karşı koyma- nın her ilericinin hedeflerinden 


umlarıyla eğitim ve sağlık ko- 
“ularında çağa uygun girişimer yapılıyor. Tarım, halk cum nuriyeti İlkelerine uygun olarak yeniden düzenlenmekte. Sovyetler Birliği ile 15 yıllık karşılıksız yardım andlaşması imzalan- 


dı. Sosyalist ülkelerin gençleri bizzat ülkeye gelerek yürütülen ortak çatışmalarda gönüllü yer alıyorlar. Dünya ilerici gençliği AHC ile her alanda somut deyanışmalar yürütüyor. 

Birinci bağımsızlık yıllarını kutladıkları bugünlerde Ango'a kalk ve gençliğine en içten dayanışma selamlarımızı iletir, baris, bağımsızlık demokrasi ve tcplumsal ilerleme için yürüttüktcri soylu savaşlarında yaşamterm yitiren Angolalıların on:sı önünde saygıyla eğiliriz. 


biri olması gerektiğini sık sık vurgulamaktadır. 

Uluslararası dayanışmanın öneminin vurgulandığı, gençliğin barış için anti-emperyalist savaşımının yükseltildiği, çeşitli gençlik sorunlarının tartışıldığı bu haftayı egemen sınıfların engellemeleri nedeniyle dünya gençliğiyle birlikte kutlayamayan Türkiye gençliği bu soylu görevinden vazgeçmiş değlidir. 
Bu haftayı niteliğine uygun biçimde kutlamak için her türlü girişimde bulunulmaktadır. 


Bu anti-demokratik uygulama nedeniyle bir kez daha, demokresi savaşımının İşçi ve emekçi sınıflar öncülüğünde yürütülen halktan yana bir iktidar savaşımının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamakta yarar vardır. 


Dünya gençliğinin bir parçası olan Türkiye gençliğinin uluslararası örgütlerle bütünleşmesini engelleyen yasalara hayır. 

Yaşasın gençliğin anti-emperyalist dayanışması. 


NATURALİZMİN REDDİ 


Naturalizm, burjuvazinin ge lişimini tamamlayıp, . İktidarın; sağlamlaştırdıktan sonra artık toplumsal (o ilerlemeyi (o tehlikeli saymaya başladığı 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıktı. Aynı yıllarda felsefe alanında ortaya çıkan, felsefeyi bir dünya görüşü olarak kabul etmeyip, materyalizm ve idealizmin üstünde bir bilim yöntemi olarak kabul eden pozitivizm, sanat ve edebiyatta naturalizmin felsefi temelini oiuşturdu. 

Gerçekliğin gelişmelerini ya da hareketini açığa çıkarmak için herhangi bir çaba göstermeyen naturalistlere göre, o edebiyatın ve sanalın görevi sadece nesnel gerçekleri (o yansıtmaktadır. 
Bu nesnel gerçekleri yansıtırken, sanatçının gerçeklere herhangi bir katkısı (o olmamalıdır. 
Bir başka deyişle, naturalist kuramcılar. yaşamın kendini dile getirdiğini, sanatçının görevinin ise bu dile gelen gerçekleri olduğu gibi aktarmak olduğunu söylerler. Bunlardan hareket ederek sanatın sadece varolanın yansıtılmasından ibaret olduğunu, vērolanı yargılamak ya da harekete geçirmek gibi bir işlevi bulunmadığını belirtirler. 

Naturalistler, yalnızca olanı vermek kaygısıyla zamanı kendi yaşadıkları sürede dondurmakta bu süre içinde algıladıkları ve kâğıda geçirdikleri nesnsl gerçekleri tarihsel süreçten koparmaktadırlar. Oysa yaşanan gerçeklik, onu o yaratan geçmiş ve içinde taşıdığı geleceğin tohumlarıyla kavranabilir. 


Bunun için gerçekliği tarihsel süreçten kopararak algılayan naturalist gerçekçiler, özünde 


durumuna sızlanan bir reaksiyonerden (tutucu) başka nitelik ta- 


<-mazlar.” 

Maturalist yazarlar, doğanın herşeye yeteceği odüşüncesiy'e yola çıkar, hiç bir yanını yont madan, değiştirmeden, olduğu gibi kabul ederler. Gerçeğe bu açıdan bakıp o «tarafsızlıklarının ilan ederlerken, naturalist yazarların tarihsel süreçten kopanlan gerçeklik üzerine kurulan «tarafsızlıkları» yaşanan gerçeklik içinde taraga dönüşür. 

Naturalizmin ünlü temsilcisi Zola, yaşadığı dönemde, gittikçe gelişen bir sınıf olarak işçi sınıfının varlığının ortaya çıkmasına, 1848 devrimi sırasında burjuvazinin işçi sınıf, hareketini nasıl kanla bastırdığını gözlemlemesine rağmen, gözlemlediklerini çözümlemekten ve hayattaki çelişmeleri açığa çıkarmaktan çok, bunların salt tasvirleriyle sınırlandırmıştır kendisini. İnsan ve toplum özünde orgonik bir bileşim teşkil eder. Ame Zola, belli bir toplumsal süreci, insanla ve çevresiyle bölünmez bir bütün olarak ele alıp birbirinin organik bir parçası olarak ortaya koymaktan çok, ka rakterlerinin hareket tarzıyla ya da alın yazılarıyla çizme eğilimi göstermiştir. Toplumsal nedenselliğin yerine biyolojik nedenselliği koyuşu dolayısıyla tarihsel perspektifi kaybetmiştir. Zola'nın insanı, her zaman için tarihsel insan demek değildir; kötü olan yanlarıyla ve eksikleriyle birlikte, çevrenin mekanik bir ürünüdür, genellikle. 

Bunlara kaışıl.k, sosyalist sānat ve Ssos/s.: sanatçılar insan Yyasarı.ın resnel koşullarından hareket etmekle beraber; insan yaşamını yönlendirici bir görev de üstlenirler. Bu görevi üstlenirken, varolanı, gerçekleri 


Leon N. Tolstoy 


Leon Nikolayeviç (o Tolstoy'ur ölümünden bu yana 66 yıl geç ti. «Sosyalist Gerçekçi Sanatını İlkeleri» adlı yazı dizimizi bitirdikten sonra başlayacağımız «XIX. yüzyıl Rus Aydınlanma Edebiyatw &dlı dizimizde XIX. 
yüzyıl Rus edebiyatçıları ile birlikte Tolstoy'un yapıtlarını, dünya görüşünü ve Rus devrimi üzerindeki etkilerini daha ayrıntl olarak inceliyeceğiz. Dahi sanatçıyı ölümünün 66. yılında anmek için yazdığımız bu yazı- da çok kısa yaşam öyküsünü anlatmakla yetineceğiz. 

Tolstoy 24 Eylül 1828 de bir toprak aristokratının oğlu olarak Yesnaya Polyana'da doğdu. Okumak için gittiği Kazan ve Petersburg'dan 1847'de başarısız bir öğrenci ama, kapitalizmin hızlı gelişmekte olduğu Rusya’ nın bu ortamından etkilenmiş bir insan olarak döndü. Topraklarında yaşıyan köylülerin yaşam düzeyini yükseltmeye çaiıs u. Başarısız olan bu girişiminien sonra 1856'da orduya ya zidi. Kırım'da, Sivastapol'da savaşa katıldı. Tolstoy, bu yıllarım deha sonraları 1863 de Kazeklar ve Sivastopol Anıları adlı yapıtlarında anlattı. İlk yapıtları ise 1852 de yazdığı Çocukluk, ilk Gençlik ve Gençlik adını taşıyordu. Bu üçlemeyi daha sonraları 1856 da Bir Hayatın Dönemleri adı altında yayımladı. 
Yine 1856 da Kar Fırtınası, İki Süvari ve Bir Mülk Sahibinin 


Sabahı adlı yapıtlarını yazdı. 

Kırım savaşının o bitiminden sonra ordudan ayrıldı ve İs ç re, Almanya, Fransa'ya gti. 
1861'de Çar'ın toprak köleliğini kaldırmak zorunda kaldığı yıllarda tekrar Rusya'ya döndü Bu yıllarda yazmaya başladığı Napolyon | ile, yapılan savaş iar sırasında Rus köylüsünün c rumunu anlatan Savaş ve Bars adlı yapıtını 1869'da bitirdi. 

Düşünce yapısında büyük de- 
*şikliklerin oluştuğu, «insa: xendi kendini manevi yetkin!eştirmeyen ve «kötülüğe karşı koy maya» yönelmesi gerektiğini savunmaya başladığı bir dönemde yazdı Anna Karenina'yı. Ve itiraflar adlı eserinde anlattığı, sıkıntılı bir dönemden sonra evini terk etti. Bir süre sonra tekrer topraklarına döndü. Köylüler gibi giyinip toprak sürdü, köyl: ler gibi yaşamaya çalıştı. Bu a rada 1884'de yazmaya başlacı ğı İvan İlyiç'in ölümü adlı roma nını bitirdi. 1896 da Hacı Murat yazmaya başladı ve bu romanın sekiz yılda tamamladı. Diriliş ad lı yapıtını 1899 da yazdığı za man kilisenin yıldırımlarını üstü ne çekti, afaroz edildi. 

Daha pek çok romanın yazarı olan Tolstoy felsefe, din sanat ve toplumsal yapı hakkındaki düşüncelerini İnancım Nedir? Kilise ve Devlet (1891) Tanrı Gücü Sizdedir (1893) Sanat Nedir? (1898) adlı eserlerinde topladı. 


geçmişin ve geleceğin ışığı zltında irdelerler. 

Eğer bir sanatçı varolan gereklerin ,çürüklüğünü sergilerken bunların nasıl daha iyi olabileceğini göstermiyorsa, işlevini gerektiği gibi yerine getirmiyor demektir. Çünkü sanatçı ile aynı koşullar içinde yaşayan pek çok kimse, aynı sorunları gözlemleyebilirler; sanatçıyı olağan birey- den ayıran farklılıklardan biri de cnun İ'eriyi görebilme yeteneğidir. İşte sosyalist sanatçılar, sanatçının bu İleriyi görme ve insanlığı öne dyxiru yönlendirme, harekete geçirms işlevinin bilincinde oldukları, sanatın Kitleleri harekete geçirmedeki . gücüne inandıkları için naturalistlerden ayrılırlar. 


Gorki, 1927 de, naturalistler gibi gerçeğin için- 


de kaybolmaması gerekir, gerçeğin üstüne çıkmak, gerçeğin 


efendisi olmak zorundadır» ci- ye yazıyordu. 


Kuşkusuz, yaşamın çetin yanlarını, düzenin bozukluğunu, kokuşmuşluğunu aktaran, açık sözlü olabilen gözüpek o yazarlara saygı duyarız. Ancak geleceğe doğru bir yaklaşımla bakmak ve gelecekteki olayları o algılayabilmek için çok daha gözüpek o!lmak gerekir. Her iki durumda da toplumsal yaşamın derinlemesi- ne çözümünü yapmak zorunluluğu vardır. Gerki'nin de dediği gibi «sosyalist gerçekçilik ileri sürücü, eleştirici ve çözümleyici ilkeleri birbirine (o kaynaştırarak 


bu ilkelerden herhane' birini öne çıkarmanın, yöntemi sakatlıyacağı sonucuna varir.» 


- CGT Genel Sekreterlerinden - 


SENDİKALA 
SESYÂLİZN * 


pkâlsirkeci . istanbul 


«yazarın, 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nazım hikmet 


köşesi 


Yaşamaya dair 


Diyelim ki hastavız 

hem de ağır 

hem de ameliyatlı, 

yani beyaz masadan 

kalkmamak ihtimali de var. 
Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin 

kederini 

biz yine güleceğiz anlatılan Bektasi fıkrasına, hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden yahut da yine sabırsızlıkla bekliyeceğiz 

ajans haberlerini... 
Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz, orada daha ilk hücumda, daha o gün 

yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün Acı bir hınçla bileceğiz bunu, ama yine de çıldırasıya merak edeceğiz belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu... 
Diyelim ki hapisteyiz, yaşımız da elliye yakın, daha da on sekiz sene olsun açılmasına demir kapının. 
Yine de dışarıyla beraber yaşıyacağız, insanlar, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla, 

yani duvarın arkasındaki dışarıyla... 
Yeni nasıl, nerde olursak olalım 

hiç ölünmiyecekmiş gibi yaşanacak... 


genç sanatçılar 


yiğitlerimiz 


Yaşamak neye yarar düşünmezse, söylemezse, yazmazsa insan düşünmeyin, söylemeyin, yazmayın diyorlar dövüyor, sövüyor sürüp öldürüyorlar Diyorlar ki yiğitlerimiz; 
Vız gelir sizin copunuz, panzeriniz düşünmekten, söylemekten, yazmaktan vazgeçiremezsiniz bizi inancımız sizinkinden kuvvetli Çünkü; bilinçli, saygılı, güçlüyüz safsata, rüşvet, kaba kuvvet yok yasamızda 
Boyun eğmedik, eğmiyeceğiz kahpece öldürülen her devrimcinin yerine yüzlercesi katılıyor direnişimiz güçlendikçe o cop, panzer ve daha bilmemneliler ortalığı bombok edenler korkudan sapıtıp kendi kuyularını kazıyor Yaşamak neye yarar düşünmezse, söylemezse, yazmazsa insan işte yiğitler düşünenler, söyliyenler, yazanlar ve gerektiğinde emekçinin safında kahramanca ölmeyi bilenler. 
P. O / ISTANBUL 


halk 


DÖRT DUVAR İÇİNDE 
DARBE ACISIYLA KIVRANAN 
KAN 
VE İRİNLER İÇİNDE BOĞULAN EZİLMİŞ BU HALK 
KIVILCIMLAR SAÇARAK 
ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞACAK 
Aydın KEKÜLLÜ 
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(Baş tarafı 1. sayfada) 

Bu konuda TÖĞ.DER Genel Başkanının gerikirse demokratik iş bırakma i:eceklerini belirtmesi önemi! 
gelişmedir. Diğer demokratik K ruluşlarda can güvenliğinin sa lanabilmesi için seslerini yükseltmelidirler. 

Okullarda meydana gelen olaylar bir sağ-sol çatışması değildir. Olaylar tek. yanlıdır. MC' den kaynaklanan kendilerini güvenlik kuvvetlerinin yardımcısı olarak gösteren faşist MHF ii, Ülkü Ocaklı çetelerin demokrr tik öğrenci gençliğe saldırısıc Her geçen gün toplumun d geniş kesimleri faşist komand: ların gerçek yüzünü tanıyor. O kullardaki olayların yaratıcıları- nın onlar olduğunu daha iyi anıyorlar. Faşist zorbalar ise bu gelişim karşısında en yetkili aöizisrından kendilerinin «masum» olduklarını söyleyerek kamuoyunda kendileri aleyhinde hakim olan kanıyı silmeye çalışıyorlar. Son olarak Hürriyet gazetesinde çıkan «silahları birakalımı» «Tertışalım ve asgari müştereklerde birleşelim», «devrimcileri tarlısmaya çağırıyoruz” sözleri hep kendileri aleyhinde oluşan kamuoyunu etkilemeye Vöneliktir. Bu bildiride bir Kaç gun önce kim tarafından öldürüldüğü bilinmeyen bir komandonun cenaze töreninde «Kana kan intikam. Her ülkücü şehid için iki komünist (o öldüreceğiz» diyenlerde aynı örgüttendir. Faşistlerin gerçek yüzü budur. Onler yüzlerce ilerici yurtsever gengin kânına girmişlerdir ve ne yaparlarsa yapsınlar, hangi demogoji yöntemine başvururlarsa vursunlar, yaptıklarını unutturameyacaklardır. 

Faşist saldırıların gençlik üzerinde yoğunlaşmasının diğer bir nedeni de 10 Xasım Dünya Gençlik Günü'nün unutturulmek istenmesidir. Egemen güçler tüm dünya gençliğininvsenti - emperyalist deyanışma, bonş ve kardeşlik savaşımını yükselttiği anti-faşist gösteriler, mitingler, dayanışma toplantıları düzenlediği bu günü Türkiye gençliğinin de kutlama- 


sın: istemiyorlar. Nitekim ül kemizde ilk defe İlerici Genç ler Derneği İGD'nin düzenledi 


ği Dünya- Gençlik Haftası'na 

zin vermediler. Ülkü Ocekları' nın yöneticilerinden birisinin 10- 
17 Kasım arası «tüm okullar; işgal edeceğiz» denli sözleri faşist saldırıların geçtiğimiz günlerde yoğunlaşmasının o sebeblerinden birini daha açığa koymaktadır. 
Gençliği her yandan gerici uygulamalarıyla kuşatanlar, diğer demokratik güçlerin savaşımlarını 


eylemine başvur “bı. 


can güvenliği 


ezmede de yeni baskı yöntem!sfini deniyorlar. DGM girişimle geri tepen, sıkıyönetim Gir'- sim İse sonuçsuz kalanlar şimdi © fabrikalarda, bürolarda, oku isrda özel koruma örgütleri * rup tüm Türkiye'yi karakol hali: çevirmek istiyorlar. Bu doğrul tuda özel polis örgütü yasa tasarısının Meclis komisyonların- de görüşülmeden Meclis gündemine alınması, en az DGM kadar tehlikeli olan bir girişimdir. 
Demokratik güçleri boğmayı amaçlamaktadır. Özel polis ör- 


oütünün kurulması demek fabrik=iarda içilen. grevlerinin k 

riması demektir. Faşist Ülkü O sklerımin o zorbalıklarının yas 

leşması demektir. Özel polis Ye sesi tümüyle oanti-demokratiktir ve faşizmin tırmanışında yeni bir adımdır. 

Gerek okullarda can güvenliğinin sağlanabilmesi gerekse özel polis örgütü kurma girişimlerinin boşa çıkartılabilmesi için tüm demokratik güçlerin somu! 
görevi bellidir. 


BİRLİK VE DAYANIŞMA! 


Işte bu «BİRLİK ve DAYANIS MA» doğrultusunda, geçtiğimi? 
gunlerde demokratik örgütlerin düzenlediği «Can Güvenliği Öğrenim Özgürlüğü Forumu» ü 


.Zerinde önemle durulması gere- 


ken bir gelişmedir. Çeşitli demokratik örgütlerin bir araya gelmesi, gençliğe öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği için eylem birliği yapması bir zorunluluktur.» Can güvenliği ve Öğrenim Özgürlüğü Forumu Tertip Komitesi de yaptığı duyuruda bu zorunluluğun üzerinde durmakta ve şöyle demektedir: «Yeni bir eğitim yılının eşiğinde anaların, babaların yürekleri yine evlat acısiyle doluyor. He: türlü öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğinden yoksun gençler ckullara giremiyor. Binbir emekle, binbir güçlükle yetiştirilen gençler heran ölümle karşı karşıya günümüzde. Geçen yıl ülkemizde yüzü aşkın emekçi ve öğrenci genç faşist kurşunlanyia can verdi, bir çoğu yaralandı, sakat kaldı. Okullar komando işgali altında. Ülkemizde eğitim öğgürlüğü ve can güvenliği kalmadı. Gençlerimizin can güvenliğini ve öğrenim özgürlüğünü sağlamak bugün anaların, babaların, öğretmenlerin, tüm ilerici güçlerin önünde güncel bir görev olarak duruyor... Gençlerimizi faşist kurşunlarından korumak için elele verelim.» 
TÖB-DER İstanbul Şubesi, ÖZ-DER, İKD, IGD, İKöÖK, TÜTED istanbul Şubesi ve İstanbul Halkevleri Koordinasyon Kurulu'nun katıldığı bu forumda ayrıca İs- 


patronların hevesi boşuna 


(Baş tarafı 3. sayfada) 


DİSK işçileriyle Dayanışma Kampanyaları: 

DİSK'in en somut biçimiyle ‘güvence zlta aldığı" işçilere kimin sahip çıktığını da belgeliyor. "İşçiler Sendika Yönetimine sloganının gevezelerini, sosyalizm düşmanlarını, gerici basınlarla ağız ortaklığı yaparak DİSK'e ve ilerici örgütlere saldırıp sonra ‘biz onların tabanına karşı değiliz' paravanasıyla hainliklerini örtmeye çalışan burjuva uşakları Maocu, Troçkist, goşist akımların gerçek yüzlerini de açığa vuruyor... 

Tüm İlericiler (—özellikle gençlik—): 

Böylesi somut bir dayanışmayı daha da güçlendirelim. DİSK üyesi işçilerin neden açlığa terkedilmek istendiğini, ve bu işin perde arkasındaki güçlerini iş arkadaşlarımıza, sra arkadaşlarımız, hapishane arkadaşlarımıza, köylümüze, işsizler ordusuna. 
Türk-Iş'in ihanet zincirlerini kırmak isteyen işçi arkadaşlara aktaralım... Bulunduğumuz her yeri DİSK İŞÇİLERİYLE DAYANIŞ-MANIN VE İLERİCİ GÜÇLERİN kalesi yaparak dayanışmayı daha 


da güçlendirelim... 


Yaşasın halktan yana ilerici demckratik iktidar savaşımız. 
Yaşasın İşçi-Gençlik dayanışması... ` 


tonbul Barosu adına Turgut Ka zan ve CHP İstanbul Milletvckili Metin Tüzün'de birer konus “a yapmışlar, demokratik eylem birliğinin kurulmasından yana çaba göstermek gerektiğini belirtmişlerdir. 

Şu bir gerçektir ki, demokratik güçler, örgütler ve kişiler, gençliği faşist- saldırılardan korumak doğrultusunda geçmişe göre, daha kararlı bir tavra yönelmişlerdir. Bu anlamda, geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul Üniversitesi'nin kapanması, öğrenim özgürlüğünün ve can güvenliğinin, MG'den destek gören faşist çetelerce ortadan kaldırılması üzerine 658 Öğretim üyesinin yaptığı açıklama, Öğretim üyelerinin kendi öğrencilerini koruması yönünde atılmış ileri bir adım olduğu gibi, demokratik (güçleri yüreklendiren bir çıkıştır. 658 Öğretim üyesinin ortak açıklaması şöyledir: «Biz aşağıda imzaları bulunan istanbul Üniversitesi Öğretim Üye ve yardımcıları, Üniversitemizin içinde ve çevresinde giderek yoğunluğunu ve şiddetini arttıran ve üniversitenin kapatılmesı İle sonuçlanan kanlı olaylerı büyük bir üzüntü ve kaygı ile karşılıyoruz. Hiç bir fakültemizde öğrenimin kesintisiz oiarak sürdürülmesine olanak bırakmıyan, yalnız üniversite mensupları için değil, her çeşit yurttaş için can güvenliğini ortadan 


kaldıran bu Kanlı olaylara karşı . 


yeterli önlemlerin alınmayışını 


ve bazı güvenlik kuvvetlerinin. 


sık sık tanık olduğumuz, taşıdıkları sorumlulukla asla bağdaşmayan tutumunun esef verici bulduğumuzu belirtmek istiyoruz. 

Deneylerimiz ve gözlemlerimiz. 
güvenlik kuvvetlerinin sayılarının arttırılmasının etkili bir çare alamıyacağını göstermektedir. 
Bizce olayların asıl nedeni, yurdumuzda yaratılmış olan ve bir grubu amacına ulaşmak için yasa dışına çıkmaya ve silaha sarılmaya iten, buna cesaretlendiren politik ortak ve siyasal yetkililerin o çeşitli beyanlarıyla bu grubu dolaylı ya da doğrudan destekliyen tutumlarıdır. 

Durumun ağırlığının ortak bilincinde olan bizler, bütün anayasal kuruluşları, özellikle yöneticilik sorumluluğunu taşıyan kişileri, siyasal partileri ve liderlerini, süregelen kanlı olaylar karşısında demokrasiye saygılı bütün yurttaş çoğunluğu ile birlikte, demokrasiyi savunmak üzere kesin tavır almaya ve sonuç alınıncaya kadar bunun gereklerini yerine getirmeye davet ediyor, bu çağrımızı kamuoyuna duyurmayı görev biliyoruz.n 
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(Baş tarafı 1. sayfada) 
ları işgal etmektedirler. 

Bu saptamadan bizim çıkaracağımız sonuç besbellidir: İster doğrudan faşist işgal altında olsun, İster sürekli faşist saldırılara hedef olsun, ilerici, devrimci öğrenciler okullara girebilmenin yollarını aramalı, faşistlerin kanlı terörüne karşı öğrencileri birleştirip tek bir yumruk halinde karşı koymealıdırlar. Böylesine bir sonucu yaratabilmek için ise, okullarda kitlesel çıkışları örmek gerekir. Kuşkusuz bu, söylendiği kadar kolay değildir. Soğukkanlı, özverili, bilinçli bir çabayı gerektirir, Faşist işgaller ve sürekli faşist saldırılar sonucu öğrenim özgürlüğünün ve can güvenliğinin ortadan kalktığını gören öğrenci kitlesinin okullara gitmediği koşullarda, bunun güçlüğü deha anlaşılabilir bir şeydir. Bu arada, çeşitli maocu ve goşist grubların bireysel ve grupsal terörü ön plana çıkarmaları, yapılması gereken görevlerin üstesinden gelinmesini güçleştirmektedir. 

Böyle olmakla birlikte, kitlesel çıkışları örmenin olanağı yoktur diye bir kayıt getirilemez. Geçtiğimiz günlerde birçok demokratik örgütün İstanbul'da düzenlediği «Can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü forumu», bunun olanak dahilinde olduğunu göstermiştir. Yine, İstanbul Üniversitesi” ne bağlı Fen Fakültesi öğrencileri somut bir eylem biçimi geliştirerek faşist saldırıları göğüslemişlerdir. Fen Fakültesi, ilerici yurtsever öğrencilerin etkin bir çalışma içerisinde bulunduğu O0- kullardan birisidir ve burada barınamıyan faşist çeteler, 8 Kasım günü (Edebiyat Fakültesi'nden Fen Fakültesi öğrencilerinin üzerlerine saldırmışlardır. Bütün öğrenciler, öğretim üyeleri İle birlikte saldırıya karşı çıkmışlar ve faşist çeteleri püskürtmüşlerdir. Faşist saldırılara karşı can güvenliğinin ve öğrenim özgürlüğünün o sağlanması doğrultusunda yeni yeni demokratik kitlesel yöntemleri yaşam içerisin- den çıkaracaktır. Bize düşen görev, yaratıcı örgütlenme biçimlerini o uygulayabilmektir. 

Fekat asıl sorun, kitlesel çıkışları en geniş bir tabana oturtma sorunudur. Öğrencilerin en geniş bir biçimde kitlesel çıkışlara katılmasını sağlamayı temel almakla birlikte, öğretim üyelerinin, (öğretmenlerin, anaların, babaların, emekçi helk kitleleri- nin, öğrencilerin can güvenliğinin ve öğrenim (özgürlüğünün sağlanması doğrultusunda demokratik savaşımın içerisin çekilmesi gözardı edilmemesi gereken bir durumdur. Böylesine bir sonucun yaratılabilinmesi için ise, bu kesimlerle yakın ve 


*canlı bir dialogun kurulması ge- 


rekir. Fen Fakültesi öğrencileri 


bunun somut bir örneğini vermişlerdir. Yine, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı 658 öğretim üyesinin MC iktidarını kınayan ortak! 
duyuruları bu konuda ileri bir cim olarak gözönünde tviulmaudir. Ayrıca, İstanbul Ür'versitesi Rektörü Haluk Alp'in bir konuşmasında MC iktidarın, suçlayıp, saldırganlar olarak MHP 

ve Ülkü Ocaklı faşist komandoları göstermesi de önemli bir gelişmedir. 

Bu gelişmelere rağmen, faşist saldırıların durdurulması, demokratik hak ve özgürlüklerin korunup, geliştirilmesi doğrultusunda ! 
öğretim üyelerinin ve öğrencilerin arasında olması gereken eylem birliğinin istenilen seviyede olduğu söylenemez. Faşist kanlı törere karşı öğretim üyelerinin ve öğrencilerin ortak kitlesel çıkışları, üzerinde önemle durulmesı ve mutlaka hayata geçirilmesi gereken acil bir görev clarak önümüzde durmaktadır. 
Bu arada hemen şunu da kaydedelim ki, böylesine bir eylem birliği konusunda öğretim üyelerinin bir kesiminin isteksiz bir kcenumu tercih ettikleri bir gerçektir. Halbuki son günlerde gelişen olaylar, bilim ve düşünce özgürlüğünün baş düşmanı olan faşist güçleri Kanlı terörünü öğretim üyelerine de en acımasız bir biçimde yönelttiğini göstermektecir. Faşist çeteler, öğretim üyelerine saldırmakta, kütüphaneleri yerlebir ederek, doğrudan faşist görüşleri savunmayan bütün kitapları yakmaktadırlar. 
Düşman ortak olduğuna göre, ortak düşmana karşı ortak eylemler konulması yerine, faşist saldırılara kayıtsız kalma ya da södece bağımsız çıkışlarla yetinmek, demokratik kamuoyu açısından pek anlaşılabilir bir şey olzrek görülemez. Öğretim üyeleri, faşist saldırılara karşı öğrencilerini korumak zorundadırlar. 

Öğrenci gençlik, öğretim üyeleri ile eylem birliğini geliştirmekle birlikte, diğer emekçi halk kesimleriyle, ilerici-demokratik örgütlerle yakın ve canlı bir ilişkinin içerisine girmelidir. 
İşçi sınıfının genel direnişleriyle, demokratik örgütlerin tepkisiyle faşist DGM tasarısının engellenmesi, Eğitim Enstitüleri sınavlarının iptalinden gerekli sonuçları çıkarmak zorundayız. Öğrenci gençlik, bu sonuçları gözönünde tutarak, etrafında bir savunma çemberi oluşturmak, egemen güçlerin faşist tırmanışa öğrenci gençliği basamek yapma girişimlerini beşa çıkarmak için ulusal demokratik gü; ve örgütlerle aktif bir dayanışma kurmalıdır. 

Ulusal demokretik güç ve örgütler de, gençliğin etrafında bir savunma çemberi kurup, faşist saldırılara karşı korumak için çabalarını arttırmalıdırlar. 


Diyarbakır büromuz basıldı 


Son günlerde MC tarafından ilerici, demokratik örgüt ve kuruluşlara yöneltilen baskılar yoğunlaşmaktadır. Geçtiğimiz hafta içinde Gazetemizin Diyarbakır Bürosu polis tarafından gerekçesiz olarak basılmış ve bir arkadaşımız gözaltına alınmıstır. Büroda bulunan Şili halkı ve gençliğiyle dayanışma için çıkartılan pullar da dahil olmak üzere IGD üyelerinin üzerlerinde bulunan 


afişlere el konmuştur. 


Gazetemize ve bürolarına yöneltilen bu türden saldırı, yıldıma hareketlerinin bizi yolumuzdan alıkoyamayacağını bir kez daha duyurur Diyarbakır büromuzun polis tarafından gerekçesiz olarak basılmasını şiddetle protesto ederiz. Gözaltına alınan arkadaşımız en kısa zamanda serbest bırakılmalı ve el konulan 


afiş ve pullar geri verilmelidir! ` 
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İLERİCİ yurtsever GENÇLİK g SAYFA : 12 


UÖB'nin aylık yayın organında yayınlanan bir yazıyı özet olarak yayınlıyoruz 


TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL GELİŞİMİ 


VE ÖĞRENCİ HAREKETİ 


Uluslararası Öğrenci Birliği'nin dört dilde -İngilizce, Almanca, Fransızca, Ispanyolcâ- yayınlanan aylık dergisi Dünya Öğrenci Haberleri'nin Ekim sayısında «Türkiye'nin Toplumsal Gelişimi ve Öğrenci Hareketi» başlıklı, İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu tarafından yazılan bir inceleme yayınlandı. Dünyanın herhangi bir ülkesindeki gençlik ve öğrenci hareketinin o ülkedeki sınıf savaşımına ve genel toplumsal değişmeye ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğunu açıklayarak başlayan yazı- da Türkiye şöyle tanımlanıyor: «Türkiye, kırsal bölgede hâlâ etkinliğini sürdüren feodal kalıntılarıyla birlikte gelişmemiş bir kapitalist ülkedir. Politikası, ekonomisi ve askeri kurumları emperyalizmin özelikle ABD emperyalizminin kontrolu altındadır. Kitlelerin barış demokrasi, toplumsal ilerleme için artan İsteğine karşın ABD emperyalistleri İle yapılan ekonomik anlaşmalar ve Türkiye'nin saldırgan NA-TO ve CENTO gibi ittifaklara üyeliği ri karakolu haline getirmiştir.» 

Bu kısa açıklamadan sonra, Türkiye gençlik ve öğrenci hareketinin Cumhuriyet tarihi boyunca anti-emperyalist savaşımın gelişimi ile birlikte, ilerici bir tabana dayanarak güçlendiği söyleniyor. «Birçok öğrenci ve genç aydın 1920'lerin başindaki ulusal kurtuluş savaşımına etkin bir şekilde, özellikle Istanbul Öğrenci ve İşçi Gençlik Teşkilatı içinde katıldı.» 

1930-40 yıllarında öğrenci hareketini ülkenin tek yasal politik örgütü Cumhuriyet Halk Partisi biçimlendiriyordu. 
Bu dönemde gençliği ve öğrencileri emekçi sınıfların savaşımından uzakta tutmak için özen gösteriliyordu. Faşist italya'dan alınan, düşünce ve örgütlenme özgürlüklerini kısıtlayan 141, 142 
sayılı yasalar egemen güçlerin bu kısıtlamalarını güçlendirdi. «Fakat egemen sınıfların çabaları fayda vermedi» «Etkin anti-emperyalist hareketler Ankara'da Türkiye Gençlik Teşkilatı ve Istanbul'da Yüksek Öğrenim Gençliği Teşkilatı tarafından örgütlendi. Bu örgütler özellikle ozan NAZIM HİKXMET' in serbest bırakılması için düzenlenen kampanyalarda etkindilsr. Deömokratik güçlerin gelişiminden ve ilerici öğrenci hareketinin hızla ilerlemesinden korkan hükümet öğrenci hareketindeki milliyetçi unsurları kullanarak ve ajan provakatörleri kullanarak İstanbul'daki ilerici gazetelere karşı öğrenci gösterilerini (!) sahneye koydu.» 

«1950'ler Türkiye tarihinde bir dönüm noktası belirledi. Mayıs 1950'de Demokret Parti seçimleri kazanarak 1923'ten beri iktidarda olan CHP'den iktidarı devraldı. DP, CHP içinde büyük bur juvazinin ve toprak ağalarının çıkar arni savunan bir gruptu. DP'nin ekonomik ve politik programı emperyalizme açık sınırsız işbirliğinin programıydı. 
Bu program çok fazla miktarda ABD. 
yardımı tarafından finanse edildi. Başbakan Adnan Menderes kendi amaçlarının Türkiye'yi küçük bir Amerika’ yapmak ve her mahalleden bir milyoner çıkarmak olduğunu belirtiyordu... Tür-Kiye'nin emperyalizme ekonomik bağırılığı emperyalist sistem ile askeri ve siyasi içiçe girişimi ile elele gitti. NA-TO'ya katılmanın kan borcu olarak Kore halkına karşı savaşmak üzere Kore ye birlikler gönderildi.» 

«DP hükümetlerinin tüm demokra- 


tik, İlerici hareketleri vahşice bastırma- 


sı jile birleşen feci politikaları hükümete Karşı. geniş bir muhalefeti do ğurdu. Ellilerin sonlarına doğru kitlelerde yeniden bir uyanma ve nüfusun geniş kesimleri tarafından beslenen kanadını temsil eden DP bu demokratik muhalefeti kuvvetle bastırmağa kalktı. 1959 ve 1960 yıllarında öğrenciler Ankara ve İstanbul'da kitle gösterileri düzenlediler. Bu protestolar üç öğrencinin polis tarafından öldürüldüğü ve yüzlercesinin tutuklanıp işkenceye uğratıldığı 28-29 Nisan olayları ile doruğuna ulaştı. Nüfusun büyük bir kesimi, İşçi sınıf, ve örgütleri- tarafından desteklenen öğrenciler özgürlük ve serbest seçim vb. sloganlar attılar. Bu gösteriler ve: bunları izleyen sıkı baskı, silahlı kuvvetlerin 27 Mayıs 1960 
Darbesi için ortam hazırladı. Darbe halkın ezici bir çoğunluğunun desteğini kazanmış ilerici bir hareketti.» 

27 Mayıs sonrası göreceli bir özgürlük ortamı gelişti. Öğrencilerin kendi sorunlarıyla daha da çok İlgilenmeleri ve bu sorunların arkasında yatan toplumsal gerçekleri görmelerini getirdi. 

1961'de ilerici-liberal bir anayasanın kabulü, ve yapılan serbest seçimler sonrası 141, 142 sayılı yasaların varlığınz karşın İşçi öğrenci aydınlar ara- 


sında İlerici demokratik örgütlenme için * 


yeni olanaklar belirdi. Grev hakkını da elan işçi sınıfı niteliksel ve niceliksel olarak gelişti, sosyalist ilerici düşünceler geniş halk yığınları arasında yayılmaya başladı. Öğrenciler de bu gelişim- den büyük ölçüde etkilenmeye başladilar. Öğrenimin ne olduğu tartışmaya açılmıştı. Ayrıcalıklı sınıfların tekeli kırılmalı, bilgisizlikle savaşılmalı, öğrenimin kapsamı değiştirilmeli ve ekonomik, toplumsal gelişmelerin göreksinmelerine göre düzenlenmeliydi. 
«1960'lerin ortaları öğrenci hareketinde gerçek bir ilerici değişime tanık oldu. Öğrenciler demokratik üniversite isteklerinin kazanılmasının ancak €mveryalizmin yenilmesiyle elde edilebileceğini farketmeye başladılar. Bu farın& Varış sadece öğrencilerin Türkiye ı.lkı ve emperyalistlerin çıkarları arasındaki çelişkilerin bilincinde olmalarımn sonucu değil, aynı zamanda uluslararası işçi sınıfı hareketinin güçlenmesinin direkt bir ürünü olan dünya çapındaki bilinçlenmenin sonucu idi. 
Sosyalist ülkelerin başarıları ve emperyalizme karşı ezilen halkların gittikçe büyüyen savaşımları, özellikle Vietnam 


daki kavga yeni bir toplumsal bilinç yarattı. Sosyalist düşünceler ilerici öğ- 


'zuciler arasında artan bir destek bulmeya başladı.» 

1965'de iktidar olan Demirel Hükümeti, 1961 anayasasıyla getirilen hak ve özgürlükleri açıkça ortadan kaldırdı, işbirlikçi politika güçlendi. Öğrenci hareketi ise çığ gibi büyüyordu: 1966' da kurulan Sosyalist Fikir Kulüpleri Federasyonu 1968'de ismini Devrimci Gençlik Feredasyonu olarak değiştirdi. 

«Türkiye'deki 1960'ların sonu ve ortalarındaki öğrenci hareketi homojen değildi ve ideolojik olarak birbirini tutmuyordu. Emperyalizmin baskısı altindaki bir ülkede eğitimin ayrıcalıklı yapısı öğrencilerin çoğunun sınıf kökenlerini belirtiyordu. öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kentlerden ve iyi gelirli. ailelerden geliyordu. Özel sınıf yapısına bağlı olarak ve ideolojik olgunlaşmanın oldukça kısa bir sürede gerçekleşmesiyle öğrenci hareketi gizli servislerden sızanlar ve ajan provakatörlerin de etkileriyle kendiliğinden ve maceracı ideolojilerle bölündü. İşçi sınıfı ile zayıf olan bağlar bu farklılaşmalara yardım etti.» 

60'ların sonlarında ABD 6. Filosunun ziyaretlerine karşı anti-emperyalist kitle gösterileri yapıldı. Türk polisi yurtsever öğrenciler üzerine ateş açtı. İTÜ yurdunun üçüncü katından atılarak öldürülen Vedat Demircioğlu 1968-71 yılları ara- 


. sında polis ve faşistler tarafından öl- 


dürülen 38 öğrenciden ilki oluyordu 1968'de öğrencilerin kitle gösterileri ort. Genellikle üniversite çevresinde odaklanan bu hareketler bütününde işçi sınıfından ayrı kaldı ve böylece egemen sınıflar tarafından kendisine hazırlenan tuzaklara düştü. Burjuvazi işç sınıfının üstünden baskıları kaldırma mak için öğrenci hareketlerinin güçlenmesini kullandı. Öğrenci hareketi çeşitli istihbarat örgütleri tarafından desteklenen ajan provakatörlerie istila edildi. Öğrenci hareketini başarıyla kullanarak 12 Mart 1971 askeri muhtırası yükselen demokratik hareketi ezmek amacıyla dikkatle planlanmış bir operasyon olarak ortaya çıktı. 

12 Mart dönemi işçi sınıfının ve ilerici demokratların kazanımlarını orta» dan kaldırdı. Sıkıyönetim ilan edildi Binlerce ilerici insan tutuklandı, işkenceye uğratıldı. İki yıl süren sıkıyönetim grevler dahil her türlü kitle eylemi ve gösterisini yasakladı. Bu arada öğrenci, gençlik örgütleri ve politik partiler 


kapâtıldı. Lüks olarak nitelenen 1961 
anayasasının birçok maddesi değiştirildi, örgütlenmeler kısıtlandı. «Öte 


yandan öğrenci hareketi içinde yeni koşullar altında sıkı disiplin ve ideolojik birliğin zorunlu hale gelmesiyle maceracı eğilimler tabanlarını yitirdiler. Birçok öğrenci genel anti-emperyalist savaşımda tek başına öğrenci hareketinin fazla anlam taşımadığını ve işçi sınıfı İle sıkı bağlar kurmanın zorunlu olduğunu kavradı. Öğrenci öncülüğünün ve kampus devrimciliğinin trajik sonuçlarına tanık olan geniş bir öğrenci kitlesi işçi sınıfının geniş kitle hereketi ile bağ kurmaya başladı.» 

1971-73 arası demokratların güçlü deneyimler kazandığı ve öğrencilerin, gençlerin hatalardan çok şeyler öğrendiği yıllardır. Bu sırada CHP'de olumlu 
değişiklikler izlendi. Bu, partinin 12 
Mart rejimine karşı cephe «iması demokratik, enti-feşist cepheyi güçlendirdi, 1973 seçimlerinde en büyük parti olarak ortaya çıktı ve katıldığı İlk hükümette ülkede sol güçlerin yeniden toparlanması, ilerici öğrenci ve öğretim üyelerinin okullara dönmesi için koşullar yarattı. 

Ecevit Hükümetinin istifasıyla «uzun süren bir hükümet bunalımındar sonra Gört sağ kanat partisinin katılımıyla, Demirel başkanlığında, kendilerini Milliyetçi Cephe diye adlandıran bir koalisyon hükümeti kuruldu, ve hemen demokratik güçlere saldırmaya başladı.» 

Hâlâ da NC hükümeti iş başındadır. Öğrencilere ve öğrenim kurumlarına saldırılar artmaktadır. Birçok -öğrenci faşist çeteler tarafından vurulmuştur. Dikkatle yürütülen: provakosyonlarla çatışmalar çıkararak tüm demokrat güçler üzerihe saldırma bahaneleri aranmaktadır. «Fekat egemen sınıflar öğrenci hreketi içinde kargaşa yaratmayı başaramadı.» Geçmiş deneylerden çok şeyler öğrenen öğrenciler, saldırilara küçük bireysel, grupçu karşı koymalar yerine kitlesel hareketleri örgütlemeye çalışıyorlar. 

«Genel demokratik savaşımda rol oynamak isteyen öğrenciler, kendi saflarında birliği sağlamanın önemini kavramaya başlıyorlar. Tek bir ulusal ilerici öğrenci örgütü ilk hedef oluyor. 
Böyle bir öğrenci örgütünün kurulmas için kampanya sürdüren 15 günlük İLERİCİ YUTRSEVER GENÇLİK gazetesi yayına girdi. Çeşitli kentlerde yeni, İlerici gençlik dernekleri kuruluyor. 
Öğrencilerin birliklerini sağlamak ve işçi sınıfı öncülüğündeki demokratik savaşımda yerlerini almak için verdikleri kararlı savaşım hız kazanıyor. Ve öğrenci hareketinin birliğini sağlamak için atılan her adım, bağımsızlık, barış, demokrasi ve toplumsal ilerleme için sassşımda clumlu bir katkı oluyor.» 


